‘DAS DRITTE REICH

Polizeien die de andere deelstaten kenden en voor welke in de regel de met
de SS concurrerende SA zich sterk interesseerde. Himmler wist zijn doel te
bereiken: binnen een jaar lukte het hem, in de Lénder buiten Pruisen de
politische Polizei in zijn macht te krijgen; in Pruisen moest Goering de door
hem in de loop van ’33 opgerichte Geheime Staatspolizei eind april 34 aan
Himmler afstaan. Formeel werd deze slechts Goerings plaatsvervanger, in
werkelijkheid kwam het gehele Pruisische Gestapo-apparaat onder hem te
ressorteren; Heydrich werd hoofd van het te Berlijn gevestigde centrale
bureau (het Geheime Staatspolizei-Amt of Gestapa) dat in druk contact stond
met de districtsbureaus, de Staatspolizei-Leitstellen die in de voornaamste
Pruisische steden opgericht werden. Tegelijk met dit apparaat van dc
politieke recherche dat uit full-time functionarissen bestond, werd dat van de
Sicherheitsdienst door Himmler en Heydrich verder opgebouwd, zulks met
inschakeling van honderden, ja duizenden informanten die, al of niet lid van
de SS, in eigen werkkring en levenssfeer blijvend, alle hun van belang
lijkende inlichtingen incidenteel of periodick aan de centrale doorgaven.
Juist de combinatie van die wijdvertakte inlichtingendienst met de alom
tegenwoordige politicke recherche gaf Himmler van de lente van 34 af een
machtspositie van bijzondere betekenis.

Die positie werd versterkt door de afloop van een dramatisch conflict
met de leiding van de SA dat zich in de zomer van "34 toespitste.

Sinds de Machtiibernahme hadden de Sturmabteilungen, nu twee-en-een-half
miljoen man sterk, in toenemende mate het gevoel gekregen, niet aan hun
trekken gekomen te zijn; velen in hun rijen meenden dat de leiders van het
Derde Rijk bezig waren, het ‘socialisme’ te ‘verraden’: die geest van
wrokkige ontevredenheid werd door hun eerzuchtige stafchef, Ernst Réhm,
aangewakkerd. Begin ’34 eiste deze dat de SA (die in een door het nationaal-
socialisme beheerst Duitsland geen eigenlijke taak meer had) basis zou
worden voor een volksleger dat onder een door hem geleid ministerie van
defensie zou komen te staan: het was een doorzichtige poging, de SA tot
een dominerende macht in het Derde Rijk te maken en tegelijk de tradi-
tionele leiders van leger en marine uit te schakelen. Deze gingen zich ver-
zetten en deden een beroep op de snel in krachten afnemende president
Hindenburg. Hindenburg schaarde zich achter de eisen van das Militir: de
SA moest bedwongen worden. Himmler zorgde voor de motivering, be-
togend bewijsmateriaal te bezitten waaruit zou blijken dat de SA-leiding
bezig was, een Putsch voor te bereiden. In werkelijkheid was daar geen
sprake van, maar de aantijging bleef niet zonder effect: Hitler zette door. In
de ochtend van 30 juni werden RShm en zijn naaste medewerkers, sommi-
gen met hun homosexuele relaties in bed liggend, in hun slaap verrast;
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