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als,prooi, Het was een vorm van opstand tegen de zedenwet die in de Tien
Geboden neergelegd is. Zijn antisemitisme was dan ook geen willekeurig
ideologisch toevoegsel maar eerder een kernpunt van de gehele leer: in het
Jodendom van de twintigste eeuw bestreed het Mozes niet minder dan
Jezus Christus.
Hitler was als katholiek opgegroeid en bleef, evenals Goebbels, tot het

einde van zijn leven lid van de katholieke kerk. Dat was louter een formali-
teit: dat ten tijde van de vestiging van zijn heerschappij miljoenen Duitsers
een geloof aanhingen welks geboden diametraal tegengesteld waren aan die
van zijn nationaal-socialisme, was hem innerlijk een gruwel, Niet dat hij de
in zoveel eeuwen gegroeide geestelijke en wereldlijke macht van de christe-
lijke kerken onderschatte! Dat wèl gedaan te hebben, was het scherpste
verwijt dat hij in Mein Kampf gericht had tegen zijn voorganger, de Oosten-
rijkse pan-Germanist von Schönerer die zijn openlijk anti-katholicisme aan
zijn openlijk antisemitisme gekoppeld had.
Hij, Hitler, besefte dat het wijs beleid was, het christelijk geloof en de

christelijke kerken niet openlijk aan te vallen; beter leek het, die kerken in
hun uitstralende werkzaamheid te beperken en, vooral onder de jongeren,
een schare vannieuwe gelovigen te kweken, aanhangers van een leer welker
wezenlijke inhoud, afgerond desnoods door een vaag en tot niets verplich-
tend Godsbegrip, gevormd zou worden door de strikt op het aardse ge-
richte normen en begrippen van het nationaal-socialisme. Dat alles vergde
geduld, sluwheid en tijd; geduld en sluwheid wist Hitler in voldoende mate
in zichzelf aanwezig, voor de tijd zou het Duizendjarig Rijk zorgen dat hij
op die joste januari 1933 gesticht meende te hebben.
Talloze, ook hooggeplaatste, katholieken en protestanten, in zowel als

buiten Duitsland, hebben voor de fundamentele tegenstelling tussen chris-
tendom en nationaal-socialisme en voor de centrale plaats die het antise-
mitisme in het nationaal-socialisme innam, geen oog gehad: dezulken waren,
en bleven in veel gevallen, slachtoffer van eigen kortzichtigheid - slacht-
offer óók van de geheimhoudingstaetiek die Hitler als verkondiger van een
nieuwe geloofsleer toepaste. Geheimhoudingstaetiek niet alleen, maar ook
bedrog. Want graag bezigde Hitler aan het Christendom ontleende, alge-
mene formuleringen, graag beriep hij zich op 'de Voorzienigheid' - waar-
onder dan elkeen verstaan mocht wat hem goed dacht. Iets verder ging hij
slechts in besloten kring. Zo in november' 37 toen hij het in een bijeenkomst
van gezagsdragers van de NSDAP (de Kreisleiter en de Gauamtsleiter)
duidelijk maakte dat de taak van de kerken beperkt moest blijven tot, daar
kwam het op neer, gebazel over het hiernamaals, met de vorming van de
mens hadden zij niets te maken:
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