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cliek, in eerste instantie ter verspreiding onder de geestelijkheid, gedrukt
hadden, werden gesloten, arrestaties vonden evenwel niet plaats: Hitler
verloor de tactiek van geleidelijkheid niet uit het oog. Eerst anderhalf jaar
later werden de laatste katholieke bladen opgeheven,' eerst ruim drie jaar
later de laatste particuliere katholieke scholen gesloten. Toen was het
Pacelli die als Paus de gebeurtenissen in Duitsland volgde: op 2 maart' 39
was hij als opvolger gekozen van de man die de encycliek over Duitsland
ondertekend had - en wellicht hield reeds de benaming die de nieuwe Paus
koos (Pius )91), de aankondiging in dat hij van zins was, de beleidslijnen
door te trekken die zijn voorganger ook in Mit brennender Sorge neergelegd
had.

Er is over die beleidslijnen nog wel iets te zeggen en dan juist naar aan-
leiding van die geruchtmakende encycliek. Zij behelsde (wij haalden er een
enkele passage voor aan) een op de katholieke geloofsleer gebaseerde, funda-
mentele veroordeling van het nationaal-socialisme voorzover dat zich als
nieuwe heilsleer opwierp of via de macht van staat of partij de positie van de
katholieke kerk aantastte. Het in een Duits van klassieke helderheid opge-
stelde stuk plaatste zich daarmee midden in de staatkundige realiteit. Niet
ten volle evenwel, en ook niet zonder een terughoudendheid die aan de
kennelijk met uiterste zorg gekozen formuleringen ten grondslag lag. Noch
Hitler, noch Rosenberg, noch het nationaal-socialisme werden met name
genoemd, de totalitaire staat (in Italië door het Vaticaan aanvaard) werd
slechts veroordeeld voorzover hij een gevaar voor het katholiek geloof in-
hield. Geen verbinding werd gelegd tussen de aanvallen die katholieken en
die welke anderen getroffen hadden of dreigden te treffen. Terwijl de feite-
lijke ontwikkeling steeds duidelijker onderstreepte dat het nationaal-socia-
lisme de bijllegde aan alle wortels van de cultuur van het Avondland, zag
de pauselijke encycliek slechts die ene, het katholicisme, en hield zij het
voor nodig, in haar veroordeling van het nationaal-socialisme een veroor-
deling van het prorestantisme daar in te vlechten waar gesproken werd van
'die hoffnungslose Unfruchtbarkeit, der jeder vom lebendigen Weinstock der
Kirche sich abtrennende Rebzweig mit unentrinnbarer Sicherheit anheimfällt.'l
Impliciet kon men voorts in menige passage, vooral in die welke de rassen-

leer veroordeelden of de waarde van het Oude Testament onderstreepten,
een afwijzing zien van het antisemitisme, maar dit kernstuk van Hitlers leer
werd niet genoemd, laat staan behandeld en in expliciete bewoordingen ge-
vonnist. Zelfs een verwijzing naar of een toespeling op de uit herfst '35

1A.v., p. 12.


