DE ‘BEKENNENDE KIRCHE

ten aanzien van geloof en kerk afgewezen werden: ‘Wir verwerfen’, zo heette
het onder meer, ‘die falsche Lehre, als solle und konne der Staat iiber seinen
besonderen Auftrag hinaus die einzige und totale Ordnung menschlichen Lebens
werden und also auch die Bestimmung der Kirche erfiillen.’®

Het zou te ver voeren, hier de ganse gecompliceerde geschiedenis van de
protestantse kerkstrijd in Duitsland weer te geven — gecompliceerd ook
daarom omdat zich binnen de grote groep van hen die weigerden het gezag
van Reichsbischof Miiller en van hetin 1935 door Hitler in het leven geroepen,
door de nationaal-socialist Hanns Kerrl geleide Reichskirchenministerium te
erkennen, een tegenstelling ging voordoen die wij keer op keer ook in bezet
Nederland zullen ontmoeten: die tussen ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’. Nie-
mdller zelf (U-Boot-commandant in de eerste wereldoorlog, Duits chauvi-
nist, van '24 af had hij op Hitler gestemd) had de Fiihrer nog een felicitatie-
telegram gezonden toen deze in oktober ’33 demonstratief de Volkenbond
verliet. Spoedig was hij scherper gaan zien en fel was zijn protest toen de
Vorliufige Leitung van de Bekennende Kirche die uit de synode van Barmen
ontstaan was, in januari 35 besloot, Hitler geluk te wensen met het resultaat
van de volksstemming in het Saargebied waar negen-tiende van de kiezers
zich voor aansluiting bij Duitsland uitgesproken had. De Vorliufige Leitung
ging een jaar later aan haar innerlijke tegenstellingen te gronde. Nogmaals
een jaar later, zomer ’37, werd Niemdller gearresteerd: hij had een hem op-
gelegd verbod om buiten Dahlem in het openbaar te spreken, overtreden.
Acht maanden zat hij in voorarrest. Met aftrek van die periode veroordeelde
een rechtbank hem tot acht maanden Festungshaft: hij diende dus onmiddel-
lijk in vrijheid gesteld te worden; bovendien gold vestingstraf niet als on-
eervol. Het was een morele overwinning. Hitler greep in. Onmiddellijk na
het uitspreken van het vonnis werd Niemoller naar het concentratickamp
Sachsenhausen gebracht, later naar Dachau.

De druk op de protestantse predikanten werd verscherpt. Zomer ’38 werd
van hen geé&ist dat zij een eed van trouw aan Hitler zouden afleggen: ‘Ich
werde dem Fiihrer des deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, treu und ge-
horsam sein, die Gesetze beachten und meine Amespflichten gewissenhaft erfiillen;
so wahr mir Gott helfe.” Wie die eed weigerde, zou zijn ambt verliezen;
de meeste predikanten legden de eed af, onder hen ook velen die tot de
Bekennende Kirche behoorden. Deze laatste bleef wel bestaan maar had onder
pressie van de machthebbers van het Derde Rijk zoveel concessies gedaan en
daardoor zozeer aan morele kracht ingeboet dat Hitler en de zijnen niet
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