
DE 'JUDEN-BOYKOTT'

schreven en dat had alles tezamen een geest van gewelddadige aggressiviteit
jegens de in Duitsland levende Joden gewekt die zich na de Machtábemahme
wel móest uiten in daden - daden van enkelingen en partijformaties eli
tenslotte ook in daden, beleidsdaden, van de overheid.
De partij begon. Protesten in het buitenland tegen de vorming van de

door de antisemiet Hitler gedomineerde regering, hier en daar gekoppeld
aan vooral van de internationale socialistischebeweging uitgaande oproepen,
geen Duitse waren meer te kopen, werden als aanleiding gebruikt om eind
maart, vrijwel onmiddellijk na de aanvaarding van het Ermächtigungsgesetz,
in Duitsland een boycot te organiseren van alle joodse bedrijven. De partij
riep er een commissie voor in het leven onder voorzitterschap van de uit-
gever-hoofdredacteur van Der Sturmer, de psychopaat Julius Streicher,
Gauleiter te Neurenberg.' Alle formaties van de SA en de SS werden ge-
mobiliseerd en op I april werden in de Duitse steden en dorpen joodse
winkels beklad en beplakt ('Deutsche, kauft nicht bei Juden!'), bij vele stonden
bovendien SA'ers of SS'ers als wachtpost opgesteld om naam en adres te
noteren van niet-Joden die de euvele moed hadden, het door de partij uit-
gegeven en door het propaganda-apparaat krachtig ondersteunde parool in
de wind te slaan.Om moeilijkheden met vreemde regeringen te voorkomen,
had de partijleiding gelast, geen acties te ondernemen tegen joodse zaken-
lieden van andere dan Duitse nationaliteit en de Nederlandse eonsulaten
hadden, toen de boycot-actie aangekondigd werd, aan Nederlandse Joden
die in Duitsland een bedrijf hadden of een vrij beroep uitoefenden, ver-
klaringen uitgereikt waarin op die beperking gewezen werd en aange-
kondigd dat elke actie tegen Nederlandse burgers of hun eigendommen aan
de regering in Den Haag gerapporteerd zou worden. De betrokkenen kon-
den zich op die verklaring beroepen. Dat had lang niet altijd succes.
Twee Nederlands-Joodse winkeliers te Keulen kregen na een protest bij het
partijbureau eerst laat op die eerste boycot-dag verlof, hun zaken te her-
openen,

'echter zonder aanbiedingvan excuus,integendeelmen heeft onsnog gezegdwij
konden blij wezen dat wij er nog zo heelhuidsvanaf gekomenwaren enwe toch

1Van's mans opvattingenslechtséénvoorbeeld,ontleendaanhet verslagvan een
gesprekdat hij ca. 1934 met de Reichsinnenminister Frick voerde: 'Er klärte Frick
über die Gifährlichkeit des Mischlingsproblems au], erzählte schmatzend dass schon bei
einem einzigen Beisenlaf eines Juden mit einer Arterin die Schleimhäute ihrer Scheide
durch den artJremden Samen derartig 'imprägniert' würden dass diese Frau ... unfähig
geworden sei, reinblütige Arier aus der Bejruchtung durck einen Arier zu gewinnen.'
(E. Lösener: 'Als Rassereferent im Reichsministerium des Innern', VjhfZtg., 1961,
P·277-78).
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