
'DAS DRITTE REICH'

liever naar Palestina zouden gaan, daar wij in Duitsland niets te zoeken hadden.
Wij hebben die zelfde dag 's avonds om 6 uur onze Zaken nog geopend, hetwelk
het gevolg had dat er een grote opgehitste mensenmassa voor onze winkels ging
staan die ons met daad en woord bedreigde zodat wij na enige tijd toch weer tot
sluiting overgingen.'!

Een Nederlands-joodse tandarts, twee-en-twintig jaar lang gevestigd in
Gronau, al die tijd verbonden aan de plaatselijke ziekenfondsen en door het
gemeentebestuur aangesteld voor de tandverzorging van de schoolkinderen,
kreeg aanzegging, onmiddellijk die werkzaamheden te staken:

'De commissaris van politie zowel als de burgemeester van Gronau stonden
tegenover alle maatregelen der Nazi's machteloos. Zij hadden tegenover hun
aanvoerders eenvoudig niets te zeggen, de laatsten waren volkomen de baas! ...
Ook mijn dochter welke studeerde aan de Tandheelkundige Universiteit in
Münster, werd verboden langer haar opleiding daar te ontvangen, hoewel zij
nog slechts één semester nodig had om haar examen voor tandarts te kunnen af-
leggen.'>

De man moest zijn practijk opgeven, zijn bezittingen voor een appel en
een ei verkopen en maar zien hoe hij, drie-en-vijftig jaar oud, in Nederland
een nieuw bestaan opbouwde. Zo waren er meer.

Lang bleef de boycot niet gehandhaafd: het posten ging spoedig vervelen
en men kon op dat moment de gevolgen van een volledige uitschakeling van
het joodse zakenleven niet opvangen. Bovendien wekte die actie, ruwen
zichtbaar als zij was, in het buitenland tal van protesten. Wij willen wel
aannemen dat ook menige Duitser er aanstoot aan nam, maar tot solidari-
teitsbetuigingen van enige omvang kwam het niet en in zoverre had de
intimidatie die van het partij-apparaat uitging, succes gehad: op die basis
konden Hitler en de zijnen verder gaan - maar dan liever geleidelijk en
'officieer. De uitoefening van het ene beroep na het andere werd afhankelijk
gesteld van het bezit van een Arier-Nachweis: Joden moesten die uitoefening
dus staken. Dat begon, in Pruisen, met de joodse notarissen en rechters; in
heel Duitsland moesten na 7 april alle joodse ambtenaren (r op de 200 bij het
overheidspersoneel) hun functie neerleggen, wachtgeld werd slechts toege-
kend aan diegenen die langer dan tien jaar in overheidsdienst geweest waren
(ontslag volgde twee-en-een-half jaar later en de wachtgeldregeling werd
toen beperkt tot oud-gedienden uit de eerste wereldoorlog, de Frontkämpfer).

1Brief, I nov. 1933, van S. en H. Groonheim aan de min. van buitenl. zaken
(Archief min. v. buitenl. zaken, dossier A-197 bis (D». a Brief, aug. 1933, van
S. M. Son aan de min. van buitenl. zaken (a.v.).
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