‘DAS DRITTE REICH

De Neurenberger wetten (door Hitler jegens de opstellers van de ont-
werpen geruststellend aangeduid als ‘der Abschluss und die Losung der Juden-
frage’ 1) werden uiteraard door nicuwe maatregelen gevolgd: nog in '35
werd ten aanzien van de joodse artsen de numerus clausus ingevoerd; in *36
werden alle joodse apothekers gedwongen, hun zaken in niet-joodse wijken
te sluiten; in ’37 verloren joodse studenten het recht te promoveren; in
april '38 (die maatregel kon zich door de Anschluss ook tot de Qostenrijkse
Joden uitstrekken) werd de registratie van alle joodse vermogens, in juni
die van alle joodse bedrijven gelast: een dubbele aankondiging van groot-
scheepse feitelijke onteigeningen; de uitoefening van sommige beroepen
werd aan Joden verboden; eind juli werd bepaald dat alle Joden véér het
einde van het jaar een apart identiteitshewijs zouden ontvangen en dat alle
straatnamen die aan Joden herinnerden, dienden te verdwijnen; in augustus
werden alle joodse mannen die geen duidelijk joodse voornaam hadden,
genoopt er een extra voornaam, ‘Israél’, bij te nemen, voor de joodse
vrouwen werd dat ‘Sara’ — en tenslotte werd dan in oktober op initiatief
van de Zwitserse regering, bevreesd als zij was voor een toevloed van joodse
vluchtelingen en voor de ‘Verjudung’ van Zwitserland, verordineerd dat alle
Joden in wat nu Gross-Deutschland was gaan heten (Duitsland, Oostenrijk
en het Sudetengebied) een opvallende J in hun paspoort gestempeld kregen:
zwart en drie centimeter hoog, cen Zwitsers douane-beambte moest wel
blind zijn om dat teken niet op te merken. 2

Verder willen wij in dit hoofdstuk niet gaan; de pogrom van november
’38 komt nog ter sprake. Met zijn gevolgen.

Zijn wij duidelijk genoeg geweest: Hebben wij met deze zakelijke op-
somming het voorstellingsvermogen van de lezer voldoende geprikkeld om
hem te doen beseffen wat die eerste fase van de vervolging, wat die vijf-en-
een-half jaar van april "33 tot oktober ’38 voor de vervolgden betekenden 2
Neen - het kan niet. De werkelijkheid-zelve ligt immers al door haar tijds-
duur in een belevingsvlak dat fundamenteel verschilt van dat waarin zich de
aandachtigste lezer van het uitgebreidst geschiedverhaal bevindt. En wij
wilden, wij moesten kort zijn. Wellicht was het passend dat wij daarbij ons
beknopt relaas afsloten met de vermelding van een maatregel waartoe
Berlijn niet uit eigen beweging besloot maar op aandrang van een buiten-
landse mogendheid, in casu Zwitserland dat, zo had het hoofd van de Zwit-
serse politie zich uitgedrukt, ‘diese Juden ebensowenig gebrauchen kinne wie

1 Losener: ‘Als Rassereferent im Reichsministerium des Innern’, Vjh.f.Ztg., 1961, p. 278.
2 Hilberg: The destruction of the European Jews, p. 118-19.
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