
De voorbereiding der aggressie

N u rest ons nog het thema dat in zijn effect op het buitenland, ook op ons
land, het belangrijkste was: de opbouw van het Duitse militaire appariat,
de voorbereiding van de Duitse militaire aggressie. Niet dat wij het ook
maar een moment los zouden willen maken van hetgeen wij tot dusver van
het Derde Rijk verhaaldén l 'Der Entschluss zum Schlagen war immer in mit'
- staan Hitlers woorden de lezer nog voor de geest? De facetten van zijn
binnenlandse politiek waar wij, zij het kort, licht op lieten vallen (de gelijk-
schakeling en het ontstaan van de terreurstaat, de beginnende kerk- en
de beginnende Jodenvervolging), waren wat het woord zegt: facetten,
meer niet, van zijn van meet af aan en bewust op aggressie gerichte politiek;
zijn binnenlands beleid was in al zijn aspecten (economisch, sociaal, fman-
cieel, politioneel, propagandistisch) een functie van zijn buitenlands: Duits-
land moest zich instellen, dat wilde zeggen: volk, staat en volkshuishouding
van Duitsland moesten ingesteld worden op oorlog; deze zou de vorm van
een verdedigingsoorlog krijgen indien hij vroeg, van een aanvalsoorlog
indien hij laat kwam. Die verdedigingsoorlog waarvoor Hitler met sommige
hoge militairen tot in '37 bevreesd was, werd hem niet opgedrongen, voor
de voorbereiding van de aanvalsoorlog kreeg hij dus tijd.
De buitenlandse politiek van het Derde Rijk willen wij, zoals zij zich in

al haar gedetailleerdheid voordeed, hier onbesproken laten. Wij schrijven
geen diplomatieke geschiedenis; de verklaringen en démenti's, besprekingen
en conferenties, regelingen en compromissen, aceoorden en traetaten
waaruit die geschiedenis bestaat, zijn op zichzelf zeker van betekenis, maar
het zou ons te ver voeren, al die neven- en zijwegen van het historisch ge-
beuren te volgen. Ons gaat het hier om iets anders en wel om de opbouw
van het Duitse militaire apparaat en vooral ook om de vraag wat Hitler
tot aan het uitbreken van de tweede wereldoorlog met dreiging of inzet
van dat apparaat ondernam of dacht te ondernemen.
Daarbij moet dan op de voorgrond gesteld worden dat ten tijde van de

Machtübernahme nog steeds de militaire bepalingen van het verdrag van
Versailles golden: de dienstplicht was in Duitsland afgeschaft, er mocht
slechts een vrijwilligersleger zijn van 100 000 man; bezit van tanks, gifgassen,
onderzeeboten of militaire vliegtuigen was verboden; de marine mocht
geen schepen tellen, groter dan 10000 ton, en hun aantal was eveneens
beperkt; het Rijnland en een brede strook ten oosten van de Rijn moesten,
ook na hun ontruiming door Franse, Belgische en Engelse troepen, ge-
demilitariseerd blijven: Duitsland mocht er geen eigen strijdkrachten
posteren.


