DUITSLANDS POSITIE IN 1933

Hoewel, gelijk wij reeds weergaven, verscheidene van deze bepalingen
tijdens de Weimar-republiek ijverig ontdoken waren (met name ten aanzien
van het experimenteren met moderne wapenen en de voorbereiding van
een hervatting der militaire productie zo die weer mogelijk zou blijken),
was niettemin de situatie begin ’33 deze dat Duitsland aan geen enkel offen-
sief van buitenlandse tegenstanders ook maar in de verte het hoofd kon
bieden; in het oosten, tegen Polen, was slechts een zwakke grensverdediging
voorbereid, de westelijke grens lag geheel open; de kleine, zij het moderne
en goed-geoefende Reichswehr had geen wapenreserves en bezat maar voor
twee weken munitie; tanks ontbraken. ‘Wir kénnen’, zo luidde de conclusie
van een in maart '33 door de Chef des Truppenamtes im Reichswehrministerium
opgesteld memorandum, ‘zur Zeit keinen Krieg fiihren. Wir miissen alles tun
um ihn zu vermeiden, selbst um den Preis diplomatischer Niederlagen.’ 1 De Chef
der Heeresleitung, generaal Freiherr von Hammerstein, placht, als men hem
in die tijd vroeg hoe hij op een vijandelijke inval zou reageren, te ant-
woorden: ‘Ich kann nur dem einmarschierenden Feind entgegengehen und ihm
sagen: ‘Bitte, treten Sie niher.’ ’ 2

Natuurlijk was Hitler niet van zins, in die situatie te berusten. Wij haalden
al het verslag van de uiteenzetting aan, die hij, nauwelijks tot rijkskanselier
benoemd, aan de bevelhebbers van leger en marine gaf: ‘Kampf gegen Ver-
sailles . ... Aufbau der Wehrmacht wichtigste Voraussetzung fiir Erreichung
des Ziels. ... Allgemeine Wehrpflicht muss wieder kommen.” Hij besefte
dat hij geleidelijk tewerk moest gaan. Mei ’33 drong hij op internationale
ontwapening aan, zulks in het vertrouwen dat de overwinnaars uit de eerste
wereldoorlog daar niet op in zouden gaan. Zich dat politiek alibi verschaft
hebbend, zegde hij op 14 oktober ’33 Duitslands lidmaatschap van de Volken-
bond op, waarmee ook Duitslands deelneming aan de ontwapenings-
besprekingen die nog steeds in het verband van die volkeren-organisatie
gaande waren, kwam te vervallen. Die 14de oktober viel op een zaterdag;
ook in de volgende jaren zou Hitler de besluiten waarmee hij het bestel van
Versailles de ene stoot na de andere gaf, steeds op een zaterdag bekend
maken: dan vertoefden met name de Engelse ministers veelal niet in het
regeringscentrum en dan was noch in Parijs, noch in Londen de volks-
vertegenwoordiging in zitting bijeen; vergaderden deze op maandag,

! Memorandum ‘Unsere militdrische Lage Mitte Mérz 1933, opgesteld door General-
leutnant Wilhelm Adam, AMT, Tiende proces, Krupp-document no. 105. 2 Ge-
tuige Generaloberst Franz Halder, AMT, Elfde proces, procesverslag, p. 20371.
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