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dan zou, aldus zijn berekening, van het schokkend effect van zijn ingrijpen
een deel teloor zijn gegaan: die berekening kwam uit.
De voorbereiding van de geheime opbouw van de Luftwaffe begon

al in '33; zij werd gecamoufleerd als uitbreiding van de dienst voor de
burgerluchtvaart, later van het overeenkomstig ministerie. De bouw van
onderdelen voor U-Boote ('Schwer zu entdecken. Notfalls abeuleugnen",
verklaarde dienaangaande, september '33, een officieel overzicht van de
Duitse marine' ) werd in versneld tempo ter hand genomen; wat klaar kwam,
werd op verspreide plaatsen op het platteland verborgen en onmiddellijk
na de formele opzegging van alle militaire bepalingen van het verdrag van
Versailles (zaterdag 16 maart '35), kon het assembleren van acht U-Boote
beginnen, de eerste werden in juni '35 te water gelaten." In maart '34 werd
de kiel gelegd voor een slagkruiser van 27 000 ton, tot de bouw van een
tweede oorlogsbodem van die omvang werd besloten; van die cijfers mocht
niet gerept worden, 'sondern nur von verbesserten 10 000 Tonnen', aldus
Hiders persoonlijke instructie." De Duitse marine diende volgens het ver-
drag van Versailles slechts 15 000 man personeel te tellen, in 1935 waren
het er al 34 000.4 Toen Hider in het kader van de opbouw van die Kriegs-
marine opdracht gaf, zestig stukken vlootgeschut te bouwen met een kaliber
van 21 cm, ook al verboden, had, zo klaagde hij acht jaar later, 'irgendein
nachgeordneter Angsthase' die bestelling tot zes stukken beperkt; 'er habe diesen
Herrschajten damt erst einmal klarmachen mussen, dass - wenn man schon einmal
Vertragsbestimmungen umgehe - es absolut keine Rolle spiele, in welchem Umfang
man den Bestimmengen zuwiderhandle.' 5 In de regel waren de wensen van de
militaire leiders hem te bescheiden. Zij wilden in '35 met de opbouw van
het leger niet verder gaan dan tot 21 divisies, Hitler maakte er prompt 36
van. 6 Het werden er 5I.
De Duitse militaire uitgaven stegen snel: ruim 4 miljard Reiehsmark in' 34,

5t miljard in '35, ruim ro miljard in '36. De Rijksdag, door het Ermächti-
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