
'DAS DRITTE REICH'

gaan tot openlijke steunverlening aan het Spaanse rebellenbewind van
generaal Franco dat in opstand gekomen was tegen de wettige republikeinse
regering. Spanje werd vooral voor de Luftwaffe het oefeningstoneel bij
uitnemendheid: de belangrijkste types militaire vliegtuigen (jagers, bom-
menwerpers en verkenners) die Duitsland in de tweede wereldoorlog zou
gebruiken, werden daar voor het eerst in de praktijk beproefd. Hetzelfde
gold voor het Duitse luchtafweergeschut.

Dat Hitler in november '37 eiste dat de Wehrmacht eventueel al in het
volgend jaar, '38, handelend zou optreden tegen Tsjecho-Slowakije, ver-
meldden wij reeds. Reichsaussenminister van Neurath, Reichskriegsminister
generaal van Blomberg en de Oberbefehlshaber des Heeres generaal Freiherr
van Fritsch hadden toen bezwaren geuit. Van Neurath, naar Hitlers smaak
teveel diplomaat en niet aggressief genoeg, werd begin '38 door de arro-
gante, van Frankrijks en Engelands decadentie volstrekt overtuigde Joachim
van Ribbentrap vervangen. Van Blomberg kreeg zijn congé op grond van
het feit dat hij met een ex-prostituée in het huwelijk getreden was. Hitler
maakte van die gelegenheid gebruik om persoonlijk het directe bevel over de
gehele Wehrmacht op zich te nemen, als militaire staf werd begin februari' 38
het Oberkommando der Wehrmacht gevormd met als Chef generaal Wilhelm
Keitel- een van die hoge officieren die, in tegenstelling tot andere, de Führer
als het grootste militaire genie van zijn tijd beschouwde. Tegelijk ontdeed
Hitler zich van generaal van Fritsch (generaal van Brauchitsch werd zijn
opvolger) door tegen hem de gefingeerde beschuldiging uit te spelen (Himm-
Ier en Heydrich hadden voor het z.g. bewijsmateriaal gezorgd) dat van
Fritsch jaren tevoren met zekere Schmidt homosexuele handelingen be-
dreven zou hebben. Een Ehrengericht ontmaskerde Schmidt als leugenaar:
deze werd snel in een concentratiekamp om het leven gebracht, maar de
gekrenkte van Fritsch was en bleef uitgerangeerd.

Aan de immense deining die deze gebeurtenissen vooral aan de top van
het Duitse officierskorps wekten, maakte Hitlers triomfantelijke intocht in
Oostenrijk, I2 maart '38, een einde.
Drie-en-een-half jaar tevoren al, op 25 juli '34, had een groep Weense

SS' ers, grotendeels Oostenrijkse militairen die wegens nationaal-socialis-
tische actie uit het kleine leger van de Bundesrepublik ontslagen waren, ge-
tracht, president Miklas en de regering-Dollfuss gevangen te nemen en de
radio-omroep te bezetten teneinde door de aether het sein te geven voor een
algemene opstand. Dollfuss werd in het Bundeskanzleramt neergeschoten, de
rebellie werd evenwel snel onderdrukt. Wij maakten hier al melding van
toen Rost van Tormingen zijn intrede deed in ons relaas. Vermoedelijk wist
Hitler in brede lijnen wat voorbereid was; vermoedelijk besefte hij dat hij


