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DE 'ANSCHLUSS'

de kans op internationale complicaties zou verkleinen naarmate hij zich
meer op de achtergrond hield. 'Op de dag van de Putsch zat hij in Bayreuth,
voor ieder zichtbaar, naar Wagners opera 'Das Rheingold' te luisteren: per-
fect alibi."
Hij handhaafde, zij het nu 'tactischer' optredend, de druk op Oostenrijk;

hij kon die druk, toen Mussolini als gevolg van de Abessijnseoorlog en van
Italië's interventie in Spanje van Duitslands steun afhankelijk geworden
was, versterken. Via von Papen, die na de mislukte Putsch van juli '34 in
bijzondere missie naar Wenen gezonden was, bevorderde hij dat Dollfuss'
opvolger, Bundeskanzler Kurt von Schuschnigg, enkele leden van de z.g.
Nationale Opposition in zijn kabinet opnam: nationaal-socialistisch gezinden
die langs lijnen van geleidelijkheid een vorm van Anschluss van Oostenrijk
aanDuitsland wilden bewerkstelligen maar waarbij Oostenrijk zijn nationale
identiteit niet geheel zou verliezen. Onder hen bevond zich de Weense
advocaat dr. Arthur Seyss-Inquart. Van hem had Hitler, zo zei hij op 2I

februari '38, 'einen guten Eindruce; er sei kein zu starker Mann.? Negen
dagen tevoren had hij Schuschnigg geprest, deze Seyss-Inquart als minister
van binnenlandse zaken in zijn kabinet op te nemen; wij komen in een later
deel op persoon en levensloop van de Reichskommissar für die besetzten
niederlàndischen Gebiete terug.
Op dinsdag 8 maart besloot Schuschnigg door het houden van een volks-

stemming die op de daarop volgende zondag zou plaats vinden, een verder
afglijden van de situatie te voorkomen. Daags daarna maakte hij dat voor-
nemen wereldkundig: men moest stemmen, daar kwam het op neer, al of
niet ten gunste van het voortbestaan van een onafhankelijk Oostenrijk.
Diezelfde dag besloot Hitler, Schuschnigg ten val te brengen en desnoods
Oostenrijk militair te bezetten: zaterdag zou de Einmarsch beginnen. De
avond tevoren was de zaak al beslist. Op vrijdag II maart hadden Seyss-
Inquart en zijn geestverwanten de Bundeskanzler een ultimatum gesteld: de
volksstemming mocht niet doorgaan. Een tweede ultimatum kwam uit
Berlijn binnen: Seyss-Inquart diende Bundeskanzler te worden; zo niet, dan
zouden Duitse troepen Oostenrijk binnenrukken. Dat optreden was zelfs
Seyss-Inquart te kras: toen hij Schuschnigg Hitlers ultimatum voorlas,
stonden hem de tranen in de ogen. Hij maakte die dag de indruk 'eines
hilflosen, verlegenen Menschen der geschoben und vor vollendeten Tatsachen ge-
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