NEDERLAND EN DUITSLAND

perhaps most people, were saying openly that they did not see why the Germans should
not re-occupy the Rhineland.

Het kabinet nam aan, dat de Franse minister van buitenlandse zaken die
in Londen verwacht werd, voorstellen zou doen tot gemeenschappelijke
actie. Drastische voorstellen wees premier Stanley Baldwin bij voorbaat af,
op die 11de maart jegens zijn ambtgenoten betogend dat

‘at some stage, it would be necessary to point out to the French that the action they
proposed would not only result in letting loose another Great War in Europe. They
might succeed in crushing Germany with the aid of Russia, but it would probably only
result in Germany going Bolshevik.’t

De Spaanse burgeroorlog die ruim vier maanden na de herbezetting van
het Rijnland uitbrak, verscherpte het dilemma waarin Frankrijk en Engeland
zich bevonden. Frankrijk had op dat moment een door de communisten ge-
steunde z.g. Volksfront-regering, geleid door de socialistische premier Léon
Blum. Deze gaf aanvankelijk in bescheiden mate steun aan de Spaans-
republikeinse regering. Daar was het conservatieve Engelse kabinet, door
Baldwin en, na zijn aftreden in mei 37, door Neville Chamberlain geleid,
niet voor te vinden, te minder toen de Sowjet~Unie na enige tijd tot uitge-
breide, zij het niet-openlijke steunverlening aan republikeins Spanje over-
ging, waaruit voortvloeide dat de invioed der communisten in het repu-
blikeinse kamp belangrijk toenam. Engeland werd de graote voorstander
van een politiek van non-interventie in Spanje — achter welke dekking
generaal Franco, krachtig en onverholen door Mussolini en Hitler gesteund,
in bijna drie jaar bloedige strijd zijn autoritair regime tot het gehele land kon
uitbreiden. April ’39 liep die strijd af. De Anschluss, het accoord van Miin-
chen en de bezetting van Praag behoorden toen al tot het verleden: ook
Hitler had niet stil gezeten.

Bij dat alles moeten wij de militaire krachtsverhoudingen in West-Europa
niet uit het oog verliezen. Numeriek was en bleef het Franse leger, afgezien
nog van de Tsjechoslowaakse en Poolse strijdkrachten, vele jaren lang
sterker dan het Duitse, maar de zwakke en elkaar veelal in snel tempo op-
volgende Franse regeringen hadden geen behoefte, die superioriteit tot
gelding te brengen. De Franse natie, voorzover anti-Duits (en er was een niet
onaanzienlijke, hoofdzakelijk door afkeer van socialisme en communisme
bepaalde, pro-Duitse stroming), was defensief ingesteld. Op militair gebied

1 Notulen, 11 maart 1936, van het Britse kabinet, aangehaald in The Sunday Times,
31 dec. 1967.
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