
NEDERLAND EN DUITSLAND

kingsrecht opgeëist had, hield Chamberlain het nog voor wenselijk dat
Engeland en Duitsland zouden optreden als 'the two pillars of European peace
and buttresses against communism." Het had zijn volledige instemming dat het
accoord van München in afwezigheid van de Sowjet-Unie gesloten werd.
Sterker nog: hij had er geen bezwaar tegen indien Duitsland verdere expansie
zocht in oostelijke richting. November' 38waren er tekenen dat de Duitsers in
de Oekraïne een separatistische beweging tot ontwikkeling wilden brengen.
Als dat tot een conflict tussen de Sowjet-Unie en Duitsland leidde, zou
Frankrijk daar dan in meegesleept worden, Op die bezorgde vraag, eind
november tijdens een Brits-Franse topconferentie aan de Franse minister van
buitenlandse zaken, Georges Bonnet, gesteld, antwoordde deze dat de Franse
verplichtingen alleen van kracht werden, 'if there were a direct attacle by Ger-
many on Russian territory. Mr. Chamberlain said that he considered Monsieur
Bonnet's reply entirely satisfactory.'2 Wat betekende dit anders dan dat Hitler
in geval van een indirecte, gecamoufleerde aanval op de Sowjet-Unie (dezelf-
de methode waarmee hij Oostenrijk geannexeerd en Tsjecho-Slowakije
klein gekregen had) zijn gang kon gaan ,
Toen Chamberlain, zoals wij al vermeldden, in maart' 39 uit zijn droom

ontwaakte en op de laatste dag van die maand Polens onafhankelijkheid
garandeerde, had hij aan de achterdocht van de Russische dictator zoveel
nieuw voedsel gegeven dat, afgezien van feitelijke moeilijkheden, de wil
om samen met Engeland en Frankrijk een tegen Duitsland gerichte coalitie
te vormen, in het Kremlin zwak was. Men kan dat afleiden uit de gebeurte-
nissen. Direct bewijsmateriaal ontbreekt. Want Russische documenten met
betrekking tot de beleidsvorming in het door Stalin gedomineerde Politburo
(het hoogste bestuurscollege in de partij en dus in de staat) zijn nog steeds
niet gepubliceerd. Beschrijft men de Russische politiek, dan moet men dus
gissen naar de motieven en overwegingen: reden te meer om kort te zijn.

In ons vorig hoofdstuk gaven wij weer, dat Stalin en de zijnen in '33 het
nationaal-socialistisch regime in Duitsland als kortstondige overgangsfase
zagen naar een communistisch bewind. Bij alles wat zich in Duitsland af-
speelde (het sloot de vernietiging van de KPD en de vervolging van duizen-
den communisten in), bewaarde Stalin een jaar lang een absoluut stilzwijgen.
Toen wijzigde hij zijn koers. Herfst '34liet hij de Sowjet-Unie toetreden tot
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