
DE RUSSISCHE POLITIEK

de Volkenbond, jarenlang door Moskou uitgekreten voor orgaan van
'kapitalistische samenzweerders' tegen de Russische staat. In mei '35 sloot
hij bovendien bondgenootschapsverdragen met Frankrijk en Tsjecho-
Slowakije. De communistische partijen in deze en andere landen kregen,
waar zij het wilden, verlof, en waar zij het niet wilden, opdracht, hun beleid
radicaal te veranderen: zij dienden de nationale gedachte en de landsverde-
diging te aanvaarden, zij moesten trachten, samen met socialistische, even-
tueel ook met andere groeperingen een brede, anti-nationaal-socialistische
coalitie te vormen, een Z.g. Volksfront. Wat dat alles voor ons land inhield,
zullen wij nog schetsen. Volstaan wij bier dan met op te merken dat deze
omzwaai juist door zijn plotseling karakter de indruk maakte, niet meer te
zijn dan een tactische zet.

Daar kwam bij, dat in de loop van de jaren' 30 de terreur-elementen in de
opbouw van de Russisch-communistische staat steeds duidelijker aan de dag
traden. Berichten drongen tot de buitenwereld door, dat in het kader van de
geforceerde industrialisatie waartoe Stalin besloten had, miljoenen onwil-
lige boeren naar Siberië gedeporteerd waren. Gelovige communisten schokte
dit nauwelijks: jegens de 'klassevijand' was alles geoorloofd. Maar dat geloof
kreeg, bij sommigen althans, wèl een schok toen in de periode van augustus
'36 tot maart' 38 een reeks opzienbarende processen in Moskou gevoerd werd
waarin vooraanstaande figuren uit de Russische communistische partij,
onder ben Lenins naaste medewerkers, de bekentenis aflegden, jarenlang in
dienst gestaan te hebben van buitenlandse regeringen teneinde, van binnen
'ut wroetend, de Sowjet-staat ten val te brengen. De aanklachten waren ver-
zonnen, de bekentenissen resultaat van de physieke en morele druk die op de
betrokkenen uitgeoefend was. Dat omstreeks diezelfde tijd door de Rus-
sische geheime politie Z.g. zuiveringen van de partij uitgevoerd werden
welke, hoofdzakelijk als gevolg van verbanning naar concentratiekampen in
Noord-Rusland en in Siberië, miljoenen mensenlevens vergden, bleef voor
de buitenwereld verborgen, maar wat deze in de vorm van de bedoelde,
macabere processen had moeten aanschouwen, had al twijfel gewekt aan de
cohesie van de Russische staat.

Wat de betrekkingen tussen Duitsland en de Sowjet-Unie aangaat: de
twee staten waren territoriaal van elkaar gescheiden, De Baltische repu-
blieken (Estland, Letland, Litauen), Polen en Roemenië die gezamenlijk aan
de Sowjet-Unie grensden, werden alle vijf min of meer autoritair bestuurd:
de macht was er in handen van politieke groeperingen die het communisme
verafschuwden. Die omstandigheden maakten het twijfelachtig of de
Sowjet-Unie bij een oorlog naar aanleiding van de Sudetencrisis effectieve
steun kon bieden aan de Tsjechoslowaakse staat. Hoe dat zij: de Russische
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