
NEDERLAND EN DUITSLAND

bereidheid tot die steunverlening werd niet op de proef gesteld. Stalin trok
daar de eonsequenties uit. Hij had in die tijd nog andere zorgen: telkens waren
er, diep in Siberië, heftige incidenten met de Japanners aan de grenzen van
het door Japan bezette Mandsjoerije. Rust in Europa was Stalin niet onwel-
kom. In zijn toespraak voor het achttiende congres van de Russische com-
munistische partij betoogde hij op 10 maart 1939, vijf dagen vóór Hitlers
bezetting van Praag, dat de partij 'niet moest toestaan dat ons land in con-
flicten betrokken wordt door oorlogszuchtige lieden die de gewoonte
hebben, anderende kastanjes uithetvuur te laten halen voor hen.' Hiders ge-
woonte was dat niet. Inde betrokken zinsnede stak een duidelijk element van
distanciëring ten opzichte van de Britse en Franse regeringen; dat sloot de
mogelijkheid van een Duits-Russisch accoord in. Wij zullen nog zien, hoe die
mogelijkheid in augustus '39 werkelijkheid werd.
De overeenkomst van München betekende met die nasleep een ernstige

verzwakking van de veiligheid der kleinere Europese staten. Dat men
Hitler van verdere aggressie kon afhouden, was twijfelachtig; de kans daarop
was nihil indien hij, in het oosten, van de Sowjet-Unie niets te duchten had.
Begin '39 ging men zich in Londen en Parijs al ernstig afvragen of men er
niet rekening mee moest houden dat die onberekenbare Duitse dictator een
plotselinge greep zou doen naar Nederland, België of Zwitserland. Medio
februari spraken de Engelse en Franse regeringen af, dat zij zodanige greep
als casus belli zouden 'beschouwen, 1

En hiermee zijn wij dan weer bij Nederland terecht gekomen.
Er is veel te verhalen: van de pogingen tot politieke en propagandistische

penetratie die van het Derde Rijk uitgingen en van de problemen die ge-
schapen werden door de aanwezigheid hier te lande van aanzienlijke aan-
tallen vluchtelingen uit Duitsland, later ook uit Oostenrijk: de politieke
vluchtelingen en, een nog grotere groep, de joodse emigranten. Ook bij
onze algemene buitenlandse politiek dienen wij stil te staan. Het leek ons,
intussen zinvol, pas tot de beschrijving van die aspecten van het gebeuren
over te gaan nadat wij eerst, zij het beknopt, geschetst hadden hoe Frankrijk,
Engeland en de Sowjet-Unie reageerden op de politiek van het Derde Rijk.
Dat bredere kader moest duidelijk aangegeven worden. Want waarlijk:
wat in Europa geschiedde, werd niet door de kleinere Europese mogend-
heden bepaald. Nederland, België, Luxemburg, Zwitserland, de Scandina-

lOp I6 februari '39 werd een memorandum van die inhoud door de Engelse
gezant aan de Belgische minister van buitenlandse zaken overhandigd. R. van
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