
ONZE ZWAKKE POSITIE

vische staten - zij wierpen, de Z.g. Oslo-groep vormend, maar een gering
gewicht in de schaal en naarmate de verhoudingen zich toespitsten, deden hun
regeringen weinig meer dan het hart vasthouden en wensen of bidden dat
de bui zou overdrijven of dat de bliksem, zo hij dan moest inslaan, buurmans
huis treffen zou en niet het eigen.

In de eerste wereldoorlog was het voor Nederland al moeilijk laveren ge-
weest. Wie zich van de intetnationale positie van ons land rekenschap gaf,
besefte nadien dat de kansen op gevaren in de toekomst geringer waren
naarmate er in Europa en in de wereld meer stabiliteit zou heersen. En
conflicten, zo zij al onvermijdelijk waren, hoefden toch niet door oorlogen
beslecht te worden! Tot in het begin van de jaren' 30 had de Volkenbond in
ons land veler vertrouwen. Dat vertrouwen werd beschaamd toen, gelijk
reeds vermeld, de organisatie in '3I niet in staat bleek, de Japanse aggressie
in Mandsjoerije te keren. Maar Mandsjoerije lag ver weg. Het werd dan ook
als veel ernstiger beschouwd dat de Volkenbond, kortstondige opflikke-
ringen van solidariteit ten spijt, door de toegefelijke politiek van Frankrijk
en Engeland niet bij machte was, fascistisch Italië en nationaal-socialistisch
Duitsland tot de orde te roepen. Wat Italië betrof, werd dat nog geprobeerd
door middel van de al genoemde economische sancties welke, herfst '35, op
Mussolini's inval in Abessynië volgden; zij faalden door de zwakheid van
Parijs en Londen. Jegens Duitsland kwam het nimmer tot feitelijke maat-
regelen. Toen Hitler maart '35 de militaire bepalingen van het verdrag van
Versailles opzegde, stelde de Volkenbond in april een Comité van Dertien
in, waarin ook ons land vertegenwoordigd was; het comité kreeg tot taak,
zich te beraden over een passende reactie. Elf maanden overleg hadden nog
tot geen enkele conclusie geleid toen Hitler in maart' 36 het Rijnland be-
zette. Weer bleek de Volkenbond machteloos - even machteloos als ten
overstaan van de Spaanse burgeroorlog het geval was.

De Spaanse burgeroorlog

De burgeroorlog in Spanje (wij moeten daar nu op terugkomen) wekte, ook
in ons land, een aanzienlijke mate van verdeeldheid. Daar de hogere geeste-
lijkheid in Spanje zich over het algemeen achter generaal Franco en de zijnen
schaarde, kwam het op veel plaatsen in het republikeinse gebied tot uit-
spattingen tegen de Rooms-Katholieke kerk waarin zich ook de wrok ont-


