NEDERLAND EN DUITSLAND

laadde die opgewekt was door de ultra-conservatieve rol welke deze kerk
lange tijd met name in Spanje gespeeld had. Berichten omtrent die uit-
spattingen, vaak aangedikt, deden velen in de katholicke wereld generaal
Franco zien als onverschrokken verdediger van het Christendom. Spoedig
steunde hem het Vaticaan. De Paus ging er op aandringen dat allerwege de
gelovigen opnieuw gewaarschuwd werden tegen de gevaren van het com-
munisme. In ons land weerklonk begin oktober ’36 in alle katholicke kerken
de tekst van een bisschoppelijk mandement dat in termen, aanzienlijk feller
dan ooit tegen het nationaal-socialisme geuit waren, waarschuwde tegen
de “valse profeten’ die

‘inwendig roofgierige wolven zijn . . . Door alles wat de moderne techniek hun
als hulpmiddelen biedt, verspreiden zij, met waarlijk duivelse haat en met de
geslepenheid van de kinderen der duisternis, hun zielemoordend gif . . . Bij onze
vaderen in het geloof, bij Sint Servatius, Willebrord en Bonifacius bidden wij U:
strijdt eensgezind als goede soldaten van Christus. Verdedigt Uw eigen heil en
het heil van Uw kinderen. Redt ons volk en ons vaderland van de dreigende
ondergang™ -

en menigeen in katholieke kring beschouwde het bewind van Franco als
dat hetwelk Spanje tegen die ‘dreigende ondergang’ bewaarde.
Omgekeerd was er bij de sociaal-democraten en communisten en daar-
naast bij kleinere groeperingen van ultra-links ook in ons land een sterke
behoefte, de door autoritaire generaals aangevallen republick te hulp te
komen. De worsteling welke die republick te voeren kreeg, werd door de
linkse stromingen met intense belangstelling gevolgd; groot was vooral de
verontwaardiging toen het stadje Guernica in Noord-Spanje in april '37
een waar terreur-bombardement van de Luftwaffe te doorstaan kreeg. Er
werd, ook van Nederland uit, veel hulp verleend. Voor allerlei sociale
noden in republikeins gebied, later ook voor Spaanse vluchtelingen, werd
geld ingezameld. Sommigen gingen verder. Toen Stalin eenmaal zijn beleid
bepaald had, waren het vooral de communisten die, grotendeels via Parijs,
een net van geheime verbindingen aanlegden waarlangs vrijwilligers zich
voor dienst in de republikeinse legers konden aanmelden. Ook anderen
maakten van deze of overeenkomstige verbindingen gebruik, onder hen
leden van de RSAP, van het NAS of van anarchistische groepen. De meesten
traden, in Spanje aangekomen, tot de z.g. Internationale Brigade toe, een
formatie waar tenslotte 40 000 militairen korte of lange tijd deel van uit-
maakten, onder hen ‘700 Nederlanders van wie naar schatting 430 op
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