DE SPAANSE BURGEROORLOG

Spaanse bodem hun leven lieten’.! Een deel van die Nederlanders behoorde
tot de compagnie ‘De Zeven Provincién’; Janrik van Gilse, een commu-
nistisch journalist, was er degeen die de hoogste militaire scholing genoten
had: hij was sergeant geweest in het Nederlandse leger.2 Allen die aldus in
dienst traden van de republiek, verloren ingevolge de bepalingen van de wet
hun Nederlanderschap.

Voorzover in leven gebleven, keerden de meesten na de ontbinding van de
Internationale Brigade eind '38 naar ons land terug, maar enkelen van die
‘Spanje-strijders’ zullen wij later, veel later, in ons relaas nog in de Spaanse
gevangenissen en interneringskampen tegenkomen wanneer andere landge-
noten aan hen toegevoegd worden: diegenen die aan het dwangregime van
diezelfde Hitler trachtten te ontkomen door wie diezelfde Franco in het
zadel getild was.

De Nederlandse regering stelde zich in het Spaans conflict geen partij.
Zij trad toe tot de non-interventie-commissic die begin september *36 voor
het eerst in Londen bijeenkwam en welker zittingen een aaneenschakeling
werden van diplomatiek gehuichel: Duitsland, Italié en de Sowjet-Unie
waren ook in die commissie vertegenwoordigd; zij wisten van elkaar, en
anderen wisten van hen, dat zij zich niet aan de bepalingen van het non-
interventie-accoord hielden: Itali€ alleen al liet 70 000 man aan troepen
meevechten aan Franco’s zijde! De Nederlandse regering eerbiedigde die
bepalingen wel. Zij verbood wapenzendingen naar het land waar de oorlog
woedde; de lading van Nederlandse schepen die Spaanse havens aandeden,
werd door officieren die bij de non-interventie-commissie in dienst waren,
gecontroleerd. Begin '37 kwam het enkele malen voor, dat Nederlandse
koopvaarders gemolesteerd werden door eenheden van Franco’s vloot.
Teneinde dat tegen te gaan, riep de Nederlandse marine een convooidienst
in het leven welke in twee jaar tijJd meer dan drieduizend Nederlandse
schepen veilig door de Straat van Gibraltar escorteerde. De organisatie van
die dienst viel de marine overigens niet gemakkelijk: uit Indié en uit de
West moesten oorlogsbodems aangetrokken worden, tijdelijk werd de

1P. de Groot: De dertiger jaren, 1936-1939. Herinneringen en overdenkingen (1967),
p. 84. L. Klatser die in Spanje verbonden was aan het indelingsbureau voor buiten-
landse vrijwilligers, heeft er ons in een brief van 31 jan. 1968 op gewezen dat bij de
door de Groot bedoelde 700 vrijwilligers verscheidene andere groepen opgeteld
moeten worden: ca. 50 bij anarchistische formaties, 50 a 75 bij verspreide militaire
eenheden en ca. 5o stafleden (mannen en vrouwen) bij het Nederlandse militaire
hospitaal in Villanueva de la Jara. Ook was een aantal Nederlanders werkzaam bij
de marine, bij de koopvaardij en in de oorlogsindustrie van republikeins Spanje.
2 P. de Groot: De dertiger jaren, 1936-1939, p. 84.
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