NEDERLAND EN DUITSLAND

zou sluiten met Duitsland, Frankrijk, Engeland en Belgié.* Ook dat ging
niet door. Beter leek het, Nederlands onschendbaarheid als axioma te stellen
en een axioma was onverenigbaar met garanties, Dat leidde met betrekking
tot Duitsland tot een politick die wij, in navolging van een Duitse negen-
tiende-eeuwse filosofie, als een ‘Politik-des-Alsob’ zouden willen karak-
teriseren: teneinde Hitler geen voorwendsel te geven om tot een aanval op
Nederland over te gaan, uitte men zich alsof van hem ook geen gevaar te
duchten was. Misschien dacht minister Patijn er in zijn hart wel anders over;
hoe groot ook zijn antipathie was tegen de parlementaire democratie (de
leden van de Staten-Generaal placht hij nauwelijks inlichtingen te ver-
strekken), hoezeer hij ook een tijd lang (maar hij was waarlijk de enige niet
geweest!) bewondering gekoesterd had voor Mussolini — ‘van het nationaal-
socialisme had hij een diepe afkeer’.? Als minister meende hij daar evenwel
niet van te kunnen getuigen. Toen president Roosevelt in april 39 in een der
redevoeringen waarmee hij het Amerikaanse volk trachtte wakker te
schudden, betoogd had, dat een gehele recks Europese staten zich door
Duitsland bedreigd achtte, repliceerde Hitler door aan de betrokken rege-
ringen formeel de vraag voor te leggen of zij zich inderdaad bedreigd
voelden. In koor werd ‘neen’ geantwoord, zo ook, namens Nederland, door
minister Patijn. Koningin Wilhelmina was aanvankelijk van mening geweest
dat Hitlers vraag geen antwoord waardig was.®

Bij Hitler oogstte Patijn geen dankbaarheid voor zijn, de publieke opinie
misleidende reactie. Een maand later opperde de Fiihrer, gelijk wij al zagen,
het denkbeeld dat alle westelijke nabuurstaten, ons land inbegrepen, ‘aus
der Kaserne heraus iiberrannt’ zouden worden.

Publieke opinie

De publieke opinie — wij hebben het begrip gebezigd. Met aarzeling. Want
wie een verantwoord beeld geven wil, hoe men in Nederland in de jaren
’33-"39 op de gebeurtenissen in Duitsland reageerde, ziet zich voor grote

! Brief, 18 febr. 1939, van J. A. N. Patijn aan de Koningin (archief Kabinet der
Koningin). *W. Drees: Zestig jaar levenservaring, p. 123. *J.]. G. van Voorst:
‘Dagaantekeningen’, 24 april 1939.
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