
NEDERLAND EN DUITSLAND

dat hij links en rechts moet rondsturen - De Misthoorn mag hij daarbij niet
vergeten.'

Geen heilstaat dus. Maar hoe zag men Duitsland dan 1

Als herinnering is ons bijgebleven dat, zeker tot in '39, kritiek, voorzover
zij geleverd werd, zich meer richtte op binnenlandse toestanden in het Derde
Rijk dan op Hiders buitenlandse politiek. Dat is al een belangrijke vinger-
wijzing dat het de tijdgenoot, al veroordeelde hij ook de gelijkschakeling en
de Jodenvervolging, al las hij ook met verontwaardiging over de gruwelen
die, toen al, in concentratiekampen bedreven werden, toch moeilijk viel, de-
ze en dergelijke verschijnselen te rangschikken in een algemeen patroon
waarin het aggressieve karakter van die buitenlandse politiek en met name
de bedreiging die zij voor ons land inhield of kon inhouden, duidelijk aan-
gegeven werden. Ook de scherpste critici van het Derde Rijk onderkenden
die bedreiging niet voldoende, niet concreet genoeg. Uit onvermogen al te
ver vooruit te zien of uit onwil zulks te doen 1 Uit een gevoel van machte-
loosheid 1 Van angst wellicht 1 Wij durven geen keus maken. Misschien was
van belang dat vele van die critici nu juist behoorden tot kringen van ons
volk, waar men in die tijd nog grote weerstand had, te denken in begrippen
van militaire afweer, Wij komen er in het volgend hoofdstuk op terug.

Eén opmerking nog.
Talloze Nederlanders waren er die aan de vraag wat zij eigenlijk van de

gebeurtenissen in Duitsland moesten denken, in het geheel niet toekwamen.
Veel mensen leiden nu eenmaal een uiterst beperkt bestaan waarvan zij de
betrekkelijke rust niet door berichten uit de buitenwereld willen laten ver-
storen. Onverschilligheid is een machtige factor in het historisch gebeuren, en
in de rijen dier onverschilligen zullen wij dan wel diegenen moeten zoeken
die, alsof er niets aan de hand was, naar Duitsland met vakantie bleven gaan
of in '36 bezoeker waren bij de Olympische Spelen die in Berlijn gehouden
werden.

De eerste vluchtelingen

Het heeft zin, juist nu in te gaan op het onderwerp van de vluchtelingen uit
Duitsland. Vervolgden waren zij, verdrevenen, slachtoffers van de intolerante

1Brieven, 8 maart en 16 mei 1939, van Th. Kesserneier, Organisationsleiter van de
Deutsche Pichte-Bund, aan D. Hatenboer (Doe I-646, map a-r). Hatenboer kreeg
in de herfst van' 41 een aanstelling bij de afdeling voor perseontrole van het bureau
van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei; november '43 werd hij Rijksduitser.
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