
NEDERLAND EN DUITSLAND

'Men ziet', en nu citeren wij prof. dr. D. Cohen, in die jaren secretaris van
het Comité voor Bijzondere Joodse Belangen - 'Men ziet: reeds ruim een
jaar na het begin der vervolgingen in Duitsland werd de grens, althans in
theorie, voor vluchtelingen gesloten. Men moet erkennen dat in de praktijk
nog vrij veel te bereiken viel; maar de regering had altijd de stok achter de
deur en het feit dat men bijna voor elk geval moest vechten, maakte op
zichzelf de toelating al moeilijker."
Dat krijgen wij nog te schetsen. Want het wordt tijd dat wij, deze aanloop

genomen hebbend, het vraagstuk der joodse vluchtelingen nu in een breder
kader plaatsen.

Een internationaal vraagstuk

Vóór en behalve de Duits-Joodse waren er ook andere joodsevluchtelingen.
In verscheidene Oost- en Middeneuropese landen was in de jaren '20 het
antisemitisme zo virulent gebleven dat vele Joden, wanhopend aan de
mogelijkheid er een menswaardig bestaan op te bouwen, geëmigreerd
waren: uit Letland, Litauen, Polen en Roemenië, in mindere mate ook uit
Hongarije. Veel van die Oostjoden waren in Duitsland aangekomen, anderen
waren naar West-Europa getrokken: in Antwerpen bevonden er zich ca.
15 000, in ons land tenslotte een kleine 10000. Die emigratie uit andere
landen dan Duitsland duurde in de jaren' 30 voort, alleen al uit Polen trokken
jaar voor jaar ca. 100000 Joden weg. Dat maakte de moeilijkheden voor de
nog sterker bedreigde Duitse Joden alleen maar groter. Joden waren eigenlijk
nergens welkom en hoe meer Joden zich aanmeldden, des te minder welkom
waren zij. De Oostjoden, eeuwenlang vertrapt, hadden een groot sociaal
aanpassingsvermogen: zij waren met bitter-weinig tevreden. Voor de
Duitse Joden was de overgang van een geassimileerd, verhoudingsgewijs
comfortabel bestaan naar het onzekere, opgejaagde leven van de vluchteling
veel moeilijker. Daar kwam bij, dat het bedrijfsleven hun elders weinig
kansen bood. In sommige landen kon men landarbeiders of geschoolde
industrie-arbeiders gebruiken, maar van de Duitse Joden hadden velen in de
handel of in de vrije beroepen hun brood moeten verdienen: twee sectoren
van de maatschappij waar als gevolg van de diepe economische crisis die wij
eerder beschreven, de concurrentie bij uitstek scherp was. In de meeste

1Cohen: Zwervend en dolend, p. 263.
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