
EEN INTERNATIONAAL VRAAGSTUK

landen waar zij aankwamen, deden al die joodse vluchtelingen een beroep op
een arbeidsmarkt die al honderdduizenden zo niet miljoenen werklozen telde.
Wie zijn beleid mede door al of niet bewuste antisemietische gevoelens liet
bepalen, viel het niet moeilijk, zich in de eerste plaats, zo niet uitsluitend,
op sociaal-economische argumenten te beroepen.
In het verband van de Volkenbond kon nagenoeg niets bereikt worden.

Twee-en-een-half jaar oefende de Amerikaan McDonald de ondankbare
functie van Hoge Commissaris uit; begin '36 volgde de Engelsman Sir
Neil Malcolm hem op en drie jaar later werd weer een Engelsman, Sir
Herbert Emerson, Malcolms opvolger. McDonald, Malcolm en Emerson
schreven tientallen memoranda, voerden honderden besprekingen - en de
meeste grenzen bleven dicht. Grote joodse internationale organisaties, hoofd-
zakelijk door vermogende Amerikaanse Joden gestennd, braken zich het
hoofd over de vraag of men de joodse vluchtelingen ergens ter wereld
koloniseren kon. Ja, in Palestina (toen een mandaatsgebied dat in '19 door de
Volkenbond aan Engeland toegewezen was) werd door het Brits bestuur een
voortdurend omstreden aantal immigranten toegelaten; eind' I7 had Engeland
immers het recht der Joden erkend, in Palestina (dat betekende in de praktijk:
in verspreide delen van het hoofdzakelijk door Arabieren bewoonde en
verwaarloosde land) 'een nationaal tehuis' op te bouwen: lang niet alle
joodse vluchtelingen uit Duitsland en Oost-Europa wilden aan die opbouw
deelnemen: het klimaat was er hard, de omgeving onveilig, de arbeid uit-
puttend. Niettemin bevonden zich onder de I50- tot 200000 Joden die
zich van '33 tot' 40 in Palestina vestigden, tussen de 60- en 100 000 die uit het
Derde Rijk afkomstig waren. I Maar die honderdduizenden anderen 1

Van tal van landen werd nagegaan of zij voor volksplantingen geschikt
waren: Engelse koloniale gebieden in Afrika (Kenya, Tanganyika, Rhodesië),
Franse dito, Portugees Angola, gebieden in Zuid-Amerika (vrijwel alle
staten werden er onderzocht), in Midden-Amerika (Santo Domingo,
Costa Rica); men ging de mogelijkheid van koloniseren na in Alaska, in
China, op de Philippijnen, op 'het eiland Melville ten noorden van Australië'
- en het bleven nagenoeg steeds papieren projecten. Waar het klimaat
geschikt was, deugde de bodem niet, of omgekeerd; deugden beide wel, dan
was de verkeersligging weer hopeloos. De grootste verwachtingen koesterde
men, in '38, van kolonisatie in Santo Domingo: daar was, rapporteerden de
Amerikanen aan de conferentie die zomer' 38 in Evian bijeen kwam, plaats
voor bijna 30000 families; drie-en-een-half-jaar later bevonden er zich dan
eindelijk de eerste kolonisten: 500.

1A.v., p. 122.
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