
NEDERLAND EN DUITSLAND

'anderen' voelden, tot uiting en van mild antisemitisme willen wij al overal
daar gewagen waar men, ook in de vooroorlogse periode, over Joden sprak
of schreef in termen die men ten aanzien van niet-Joden nooit gebruiken zou.
Dat kon al beginnen bij de gedistancieerde neerbuigendheid waarmee de
Nederlandse gezant te Berlijn, heftig verontwaardigd over de chicanes
waarvan, zomer '35, enkele in Duitsland nog werkzame Nederlands-Joodse
veekopers slachtoffer werden ('Hun bestaan zal, vrees ik, verpest worden,
ware het alleen door dagelijkse beledigingen in woord en schrift"), korte
tijd later aan een van de hoofdambtenaren op het Plein in een particuliere
brief schreef dat hij 'de vorige week weinig van onze [oodjes' gehoord had.ê
Was die verontwaardiging echt? Wij zijn er van overtuigd. Maar zou de
gezant ooit zo van 'onze Protestantj es' of' onze Katholiekj es' gerept heb ben?
De Duitse Joden waren als Joden velen in Nederland min of meer on-

welkom; dubbel onwelkom als Duitsers. Wie jegens Joden in het algemeen
een zekere animositeit had, kon op de Duitse Joden bovendien nog hun
Duits-zijn tegen hebben, ook wanneer hij niet zo ver ging als Hirschfeld die,
zoals wij weergaven 'de Duitse jood', ostentatiever nog in zijn gedrag dan
'de Nederlandse rasgenoten', als drager bij uitstek zag van onaangename
Duitse eigenschappen en bovendien meende (dat was het kernpunt), dat die
factor bij de bepaling van het regeringsbeleid een rol moest spelen. En dat
deed hij ook. Waar dan aan toegevoegd zij, dat dergelijke moeilijk te
verifiëren en in wezen irrelevante generalisaties als Hirschfeld bezigde, in de
kringen der Nederlandse Joden geenszins ontbraken.
Hun actieve belangstelling voor het lot der vervolgde Duitse Joden was

beperkt; dat wil niet zeggen dat niet verscheidenen hunner zich grote
moeite gaven, voor de vluchtelingen op te komen, maar er waren anderen,
vele anderen, die zich tot persoonlijke hulpverlening, tot steun in geld, tijd
of aandacht niet geroepen voelden. Ook dezulken namen, mèt andere
Nederlanders, gemakkelijk aanstoot, hetzij aan wat men als het pretentieus
gedrag van sommige vluchtelingen beschouwde, hetzij aan uitlatingen van
diegenen onder hen die, geconfronteerd met de Nederlandse samenleving,
veelvuldig constateerden, zo vertelde men, dat 'bei uns in Deutschland alles
besser war'. Ze hadden het in Duitsland ook beter gehad! En wij durven wel
schrijven dat in die negatieve, generaliserende reacties van veel Nederlandse
Joden dezelfde factor (maar vager dan, minder uitgesproken, minder bewust)
een rol speelde die van Lier in zijn rapporten noemde: de verwachting, de

1Brief, 6 aug. 1935, van de gezant te Berlijn,]. P. graafvanLimburg Stirum, aande
minister van buitenl. zaken (Archief min. van buitenl. zaken, A-I85 (8)). 2 Brief,
5 okt. 1935, aan C. J. M. Schaepman (a.v.).
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