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teit, werd er tien jaar later (hij was toen leraar aan het Nederlands Lyceum in
Den Haag, tegelijk conrector van die instelling) toegelaten als privaatdocent
in de Egyptologie; in '24 werd hij er bijzonder -, in '26 te Amsterdam gewoon
hoogleraar, dat laatste in de oude geschiedenis. Het aantal joodse hoogleraren
was in die vooroorlogse jaren niet groot: in november '40 zouden het er
twintig zijn die, Cohen in Amsterdam onder hen, hun functie moesten
neerleggen. Nu had men in ons land de algemene neiging, tegen hoogleraren
hoog op te zien; speciaal deed men zulks in joodse kringen waar men veelal
de waarde van intellectuele vorming overschatte. In elke organisatie waar
Cohen lid van werd, waren er dan ook velen die hem al op grond van zijn
hoogleraarschap een speciaal gezag toekenden. Die organisaties waren
talrijk want zijn belangstelling voor de joodse zaak was groot. In zijn jeugd
zag hij al in Deventer 'elke dag de treinen voorbijgaan met emigranten die
vanuit Rusland, vanuit Polen, vanuit Roemenië een woonplaats zochten
overzee. '1Twintig jaar oud, richtte hij in zijn geboortestad een organisatie op
'om aan het station de emigranten ... wat troost te bieden door hun thee of
water mede te geven en een woord met hen te spreken'; ook de Grens-
vereniging voor Emigranten stichtte hij, die in samenwerking met joodse
organisaties in Duitsland en in het westen des lands

'de landverhuizers opving wamleer hun wegens gemis aan voldoende papieren en
scheepsbiljetten de toegang tot Nederland werd geweigerd; door onderhande-
lingen met Nederlandse autoriteiten ... kon dan in zeer veel gevallen terug-
zending naar Duitsland en vandaar wel naar het Oosten, worden vermeden."

Drie-en-twintig was Cohen, toen hij voor het eerst naar Engeland reisde
om tot nauwere samenwerking te komen met joodse lichamen die in dat
land de emigratie naar de Verenigde Staten bevorderden. Bij het uitbreken
van de eerste wereldoorlog, augustus '14, werd hij, toen leraar in Den Haag,
secretaris van het Haagse Vluchtelingencomité dat zijn zorg vooral uit-
strekte tot enkele honderden Oostjoodse vluchtelingen uit Antwerpen,
spoedig 'voor het grootste deel paupers'." Na de oorlog, in '20, was hij
afgevaardigde op de eerste joodse internationale hulpconferentie die in
Karlsbad (Tsjecho-Slowakije) plaats vond. Hij werd in Amsterdam lid van
de Kerkeraad der Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge (Asscher was er
voorzitter van), tevens lid van de Z.g. permanente commissie die het contact
met de regering onderhield; ook was hij lid van de bondsraad van de in
1899 opgerichte Nederlandse Zionistenbond. Want hij was, in tegenstelling

1 Cohen: Zwervend en dolend, p. XIV. 2 A.v., p. 9. 3 A.v., p. 14.
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