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niet lastig wilde maken. Cohen was al blij met elke kruimel die van de tafel
dier gerespecteerde overheid viel.

Sommigen verweten hem een vèrgaande eerzucht en ijdelheid en zagen in
de graagte waarmee hij vooraanstaande posities in een reeks van organisaties
aanvaardde, een uiting van het minderwaardigheidscomplex van het joodse
jongetje uit Deventer dat in de veel invloedrijker kring van de joodse
bourgeoisie uit het westen des lands wilde domineren. Bourgeoisie: de
joodse proletariërs waren hem vreemd. 'De joodse bevolking in ons land,'
zo schreef hij, op die levensfase terugziend, 'bestond zeker voor 40% uit
paupers.'l Van paupers moest men geen inspraak dulden; zij waren hoogstens
object voor humanitaire actie, voor 'sociaal werk' dat 'zijn beloning in zich
zelf' moest vinden en 'geen dankbaarheid' bracht, hetgeen hij, Cohen, als
'een voorrecht' beschouwde": weer zulk een merkwaardige formulering die
ons veelleert over de mate waarin hij gevoelens placht af te weren. Het mag
niet verbazen dat zijn enige 'vriend' door een abstractie gevormd werd:
'het joodse volk'; hij had overigens, zo bekende hij eens, een-en-vijftig
jaar oud, aan Eitje, 'geen vrienden'." Dat laatste kan het hem slechts gemak-
kelijk gemaakt hebben, zijn hoogleraarsfunctie met werkzaamheden in
verenigings- en sociaal verband te combineren die vooral na de Juden-Boykott
van 1april' 33 in snel toenemende mate beslag gingen leggen op zijn tijd. Hij
was er in kritieke perioden 'ongeveer vier-en-twintig uur van de dag' mee
bezig."
Welk beleid voerde hij bij dat alles ?

Het zij dan kort en goed gezegd: het beleid der Nederlandse regering; nog
in zijn naoorlogse beoordeling, al keurde hij 'onderdelen' af, kon dat beleid
'wat de grote lijn betreft, verdediging vinden'P Vóór de oorlog uitte hij
zich niet anders. Natuurlijk zou het voor het comité moeilijk geweest zijn,
een beleid te voeren dat afweek van dat van autoriteiten van wier welwillend-
heid men zich afhankelijk voelde. 'Wij kunnen', schreef Gertrud van Tijn
eens aan Cohen,
'als officieelcomité dat het vertrouwen geniet van alle officiëleinstanties (politie,
regeringsinstanties in Den Haag) alleen ten nauwste samenwerken met deze
instanties, maar geen besluiten nemen die tegen de wetten of de besluiten van
officiëleorganen indruisen."

1 Cohen: Zwervend en dolend, p. 95. 2 A.v., p. 75. • Brief, 18 maart 1934, van -
R. H. Eitje aan D. Cohen (Archief Vluchtelingencomité, bundel I). Eitje haalde
Cohens 'voor enige tijd' geuitewoorden aan. • Brief, 15 nov. 1938, van D. Cohen
aan S. A. Th. van der Wielen (a.v., bundel 94). 5 Cohen: Zwervend en dolend,
p. 28!. 6 Brief, 17 jan. 1938, van G. van Tijn-Cohn aan D. Cohen (Archief
Vluchtelingencomité, bundel 93).
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