NEDERLAND EN DUITSLAND

De identificatie ging echter wezenlijk verder. Cohen en Eitje plachten, zo
schreef de laatste eind 36, ‘bij besprekingen in het buitenland . . . steeds’ het
standpunt te verdedigen, ‘dat wij tot nu toe over de bestaande regeling in
Nederland tevreden zijn.”* Beiden richtten in de zomer van ’37, toen Colijn
zijn vierde ministerie vormde, warme dankbetuigingen tot de aftredende
ministers de Graeff en van Schaik, met wie zij het meest te maken hadden
gehad.? Tk ken door mijn besprekingen met regering en politie’, aldus Cohen
begin '38, ‘de geweldige moeilijkheden die aan dit vraagstuk vast zitten en ik
mag zeggen dat, door de methode die wij gevolgd hebben, wij het vluchte-
lingenvraagstuk in Nederland hebben gered.’

Laat ons zien wat die ‘redding’ inhield.

Het Joodse Vluchtelingencomité

Het regeringsbeleid jegens de vluchtelingen kende, zoals wij zagen, van mei
"34 af drie uitgangspunten: het aantal vluchtelingen dat hier te lande op-
genomen werd, moest men zoveel mogelijk beperken; de verdere emigratie
dier vluchtelingen bevorderen; en ‘marxistische’ vluchtelingen, tenzij hun
leven in gevaar was, weren. Dat werden ook de uitgangspunten voor het
beleid van het Vluchtelingencomité. Beginnen wij met het derde punt.

Als regel speelde de politieke instelling van de viuchtelingen die zich bij
het Amsterdamse bureau kwamen melden, geen rol. Uit niets blijkt dat het
comité bezwaar maakte tegen hulpverlening aan socialistisch-gezinden.
Ten aanzien van communisten lag de zaak anders. De zionistische beweging
werd door de Sowjet-Unie en door de communistische partijen elders die
haar parolen volgden, hardnekkig bestreden; waren er z.g. certificaten te
verdelen die tot Palestina toegang gaven, dan werden communistisch-
gedrienteerde candidaten door de zionistische organisaties ‘onverbiddelijk . . .
afgewezen’ * Het Vluchtelingencomité bemiddelde dus niet in die gevallen.
Het comité ging evenwel verder: het weigerde als regel elke hulp aan
‘communistisch getinten’.® Inlichtingen omtrent de communistische in-
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