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HET BELEID VAN HET JOODSE VLUCHTELINGENCOMITÉ

emigreren, een taak en daarmee een verantwoordelijkheid op zich nam die in
veel gevallen de betrokkenen uiterst pijnlijk getroffen moet hebben: onder
pressie van de Nederlandse overheid werden Duitse Joden, al of niet op
advies van andere Duitse Joden, door Nederlandse Joden naar Duitsland
teruggezonden. Het Vluchtelingencomité selecteerde. Het selecteerde, wel te
verstaan, onder de 'armlastigen'. Het selecteerde óók wanneer vluchtelingen
die nog geen arbeidsvergunning hadden of zulk een vergunning kwijt
waren geraakt (en dus 'armlastig' dreigden te worden), het comité ver-
zochten, hun belangen bij de arbeidsbeurzen te behartigen. Toen een aantal
van die vluchtelingen zulks eind' 35 deed, had Eitje, zoals hij de directeur van
de Amsterdamse arbeidsbeurs berichtte,

'reeds terstond zulke gevallen afgewezen voor verdere behandeling waarvan het
ons maar al te duidelijk was dat deze met het oog op de stand der Nederlandse
arbeidsmarkt niet door ons comité aan U nog eens in overweging zouden gegeven
kunnen worden.'

'Deze eerste zifting' voltrok Eitje zelf; de tweede voerde hij samen met een
ambtenaar van de arbeidsbeurs uit ('de heer van Praag'); 'het restant' legde
hij 'met gepaste bescheidenheid' aan de bedoelde directeur voor.'

Deze gehele gang van zaken had, dunkt ons, belangrijke psychologische
gevolgen.
De weerstanden van het Nederlandse, van het Nederlands-Joodse en van

het internationale milieu vormden voor figuren als Cohen, Henri Eitje en
Gertrud van Tijn de voor onwrikbaar geldende verhoudingen waarin zij
werkten. Voor hun eigen gevoel waren zij het die zich binnen die ver-
houdingen tot het uiterste inspanden om althans voor een deel der vluchte-
lingen iets te bereiken; dat deden zij ook. En daar stond tegenover dat het
Nederlandse Jodendom als geheel voor die vluchtelingen maar een matige
belangstelling opbracht. 'Het heeft mij getroffen', schreef Eitje eind '37
verbitterd aan zijn voorzitter Cohen,

'dat de leden der kerkbesturen in Nederland waarmee ik nu sedert mei in contact
ben gekomen, in het algemeen genomen volkomen onkundig zijn met de
gebeurtenissen in Duitsland .. . Als wij propaganda willen voeren voor het
vluchtelingenwerk, dan moeten wij ons in de eerste plaats verzekeren van de
medewerking der 'kille-potentaten" en indien deze niet voldoende op de
hoogte worden gebracht van hetgeen zich ten oosten van ons afspeelt, dan zijn

1Brief, IS dec. I935, van R. H. Eitje aan de directeur der gemeentelijke arbeids-
beurs te Amsterdam (Archief Vluchtelingencornité, bundel 72). '. 'Kille' was de
gebruikelijke afkorting voor kehillah, gemeente.
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