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zij net zo ingedommeld en onverschillig als de rest hunner gemeenteleden."
Was het zo vreemd dat zich aan diegenen die dag in, dag uit, voor het

werk van het Vluchtelingencomité verantwoordelijkheid droegen, de over-
tuiging opdrong dat zij verdienstelijk zwoegden, terwijl anderen dadeloos
toezagen? En waarlijk, het werk in het kader van het comité bracht heftige
spanningen en conflicten met zich. Wij hebben er geen gegevens over, maar
gaat het te ver, te veronderstellen dat voor menige vluchteling die zich
zonder eigen middelen bij het comité meldde, een periode van angstige
nervositeit begon? En hoe vaak sloeg die nervositeit in wanhoop om wanneer
de betrokkene te horen kreeg dat hij, de 'armlastige', de 'economische
vluchteling', volgens de door het comité ontvangen en doorgegeven in-
lichtingen van de Reichsvertretung geen 'gevaar voor leven of veiligheid' te
duchten had en dus naar het Derde Rijk diende terug te keren? Hoe wist die
Reichsvertretung, hoe wist dat comité dat zo zeker? Eitje en zijn medewerkers
konden zich niet met lange debatten inlaten; was de vluchteling recalcitrant,
dan schakelden zij de Nederlandse politie in. Het was wel onvermijdelijk dat
zich bij hen een zekere hardheid ontwikkelde en dat zij zich, dagelijks door
tientallen mensen aangeklampt, tevens op het standpunt stelden dat anderen,
buitenstaanders, ook als zij veel geld aan het comité geschonken hadden,
zich niet te bemoeien hadden met de afschuwelijke beslissingen die in een
afschuwelijke situatie genomen werden. 'Het werk is als werk vreselijk
genoeg', schreef Eitje eind november ljç aan Cohen,
'maar ik kan en, eerlijk gezegd, wil ik ook niet lastig gevallen worden over elk
geval dat zich biedt en dat volgens een toevallige persoon niet zo behandeld is als
hij of zij het meent. Zeker waar de financiële omstandigheden en de ontwikkeling
der toestanden alsmede het slechte materiaal dat tot ons komt,'
- 'materiaal', de term ligt in hetzelfde vlak als het eerder gebruikte 'expe-
diëren' -
'ons tot grote strengheid zullen dwingen, is het gevaar der interventie van
buiten elke dag groter. Ik heb mij heel eerlijk uitgesproken. Umag het standpunt
dictatoriaal van allure vinden. Ik geef Umin of meer toe dat bij dit werk wel
bazerig moet worden opgetreden. Daar men hiertegen bezwaren schijnt te
hebben en ik er niets voor voel een andere politiek te gaan volgen, lijkt het mij
het beste dat ik per I januari mijn taak aan een ander of aan anderen overdraag."

Cohen soebatte; Eitje bleef. Tien dagen na de Anschluss schreefhij :
'Als wij alle vluchtelingen zouden opnemen die dreigen met zelfmoord indien

1Brief, 21 nov. 1937, van R. H. Eitje aan D. Cohen (ArchiefVluchtelingencomité,
bundel 6). "Brief, 28 nov. 1937, van R. H. Eitje aan D. Cohen (a.v., bundel 5).
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