NEDERLAND EN DUITSLAND

Nederlandse Joden openbaarden. Helaas, onze gegevens zijn schaars. Mogen
wij de hoop koesteren dat de lezer in en door onze beschrijving van het
beleid der regering en het beleid van het Vluchtelingencomité toch reeds de
mensen gezien heeft op wie dat beleid betrekking had » Mensen die in Duits-
land een normaal bestaan geleid hadden — maar door een schier onbegrijpe-
lijke verdwazing die ‘nationaal-socialisme’ heette, was aan dat bestaan de
bodem ontvallen. Men moest emigreren, vaak vluchten. Soms ging de vader
vooruit, soms kwam het gehele gezin tegelijk. Of kinderen arriveerden
zonder hun ouders. Hier sloop men met kloppend hart over de grens, daar
stond men in spanning te wachten of de papieren die men had, door de
controlerende ‘marechaussees goedgekeurd werden. Hoevelen kwamen
Nederland niet eens binnen: Wij weten het niet. En wie wel toegelaten
werd, had het veelal, ook als hij niet op ondersteuning aangewezen was, niet
gemakkelijk.

Alweer: er zijn van die armoede, veelal van de stille armoede dier vluchte-
lingen te weinig gegevens bewaard gebleven. Wie zal de eenzaamheid peilen
die hen vaak kwelde, wie hun verdriet : Ja, één document is er dat misschien
in zijn zakelijke soberheid een denkbeeld geeft van hetgeen de minder-
bedeelde vluchtelingen te doorstaan hadden. Herfst ’39 (er bestaan dan al
kampen voor vluchtelingen: zij komen nog ter sprake) liet de uitvoerende
commissie van de Quaker-Doopsgezinde Werkgemeenschap in het district
Amsterdam bij de contribuanten (die in dit geval geld gaven ter onder-
steuning van protestants-gedoopte joodse vluchtelingen) een lijst van twee-
en-dertig ‘gevallen’ circuleren: gevallen waarin vluchtelingen hun wensen
kenbaar maakten. Wij citeren:

‘Gezocht één of meer adressen waar een vluchteling een paar uur in de week
mag pianospelen. Zeer beschaafd iemand, rustig en bescheiden . . . Jonge moeder
met baby van enkele weken zou gaarne een kinderwagen hebben . . . Voor een
man in het vluchtelingenkamp zocken wij een winter- of een regenjas . . . Een
andere man zou gaarne een Engels grammaticaboekje en algebraboeken hebben
... Voor een jongetje van vier jaar hadden wij gaarne enig speelgoed. Zijn
hartewensen zijn een brandweerauto en een tol . . . In de stad wonend vluchteling,
organist, heel bescheiden mens, voelt zich erg eenzaam en zou gaarne de ge-

legenheid krijgen, hier of daar een orgel te spelen.”

Enzovoort, enzovoort. Waaraan dan, als de twee-en-dertig ‘gevallen’
vermeld zijn, toegevoegd wordt: ‘Vele van deze mensen zouden het waar-
deren, wanneer ze eens in deze of gene familiekring werden uitgenodigd.”

1 Quaker-Doopsgezinde Werkgemeenschap, Algemeen hulpwerk in het district
Amsterdam: ‘Mededeling no. 1°, 16 okt. 1939 (Doc I-1128).

526




