
HET LOT DER VLUCHTELINGEN

Nu mag men dit beeld niet generaliseren. Er waren bepaald ook vluchte-
lingen die er zich in materieel opzicht goed, soms zelfsuitstekend doorheen
sloegen. Niet ieder lukte dat, niet ieder kon het lukken. De meeste beroepen
die men uitgeoefend had, sloten immers niet aan op de Nederlandse werke-
lijkheid: van de eerste 1245 vluchtelingen die zich in' 33 bij het Amsterdamse
comité meldden (latere gegevens ontbreken), waren 339 'zelfstandige koop-
lieden' geweest; 285 hadden behoord tot de groepen van 'musici, redak-
teuren, artisten, doktoren, juristen, theologen, studenten, scholieren.' Som-
migen konden in Nederland hun opleiding voltooien of weer aan de slag
gaan, anderen niet. Zeker was er menige vluchteling die in een spoedig
vertrouwde kring met grote hartelijkheid opgenomen werd en zich in ons
land met zijn grondstemming van ordelijke verdraagzaamheid min of meer
thuis ging voelen. Men kan, om slechts één voorbeeld te noemen, denken
aan de vooraanstaande Duitse litteratoren die aan de uitgeverijen van
Emanuel Querido en Allert de Lange Duitse afdelingen toevoegden die
Amsterdam internationaal tot een der belangrijkste centra maakten der
Exil-Literatur. Men kan ook denken aan andere kunstenaars van wie in een
sfeer van onderling vertrouwen een bevruchtende werking op hun Neder-
landse collega's uitging. 'Rond hun, veelal tragische, gestalten woei', aldus
Braat, 'de sterke wind van landen, oneindig groter en bewogener dan
Nederland.f Maar strekte die sfeer zich tot de groep der vluchtelingen als
geheel uit? Wij vrezen van niet. Zij waren nu eenmaal een Fremdkörper.
De herinnering aan het vaderland waaruit men verstoten was, bleefbij velen
knagen - een herinnering, gemengd wellicht met een nostalgisch verlangen,
maar zeker ook met angst. Wie verder kon emigreren, deed zulks; maat-
schappelijk kon men ook elders vooruit zien te komen, maar vooral: wie in
Nederland bleef, moest blijven, bleef vlak bij het Duitsland der Joden-
vervolgers.
Het bestaan in het Derde Rijk en de gedwongen emigratie hadden al een

bres geslagen in de normale innerlijke zekerheid die de Duitse Joden vóór de
Machtuhernahme bezeten hadden; het leven in Nederland kon die bres niet
wezenlijk dichten; en elk succesdat Hitler op het gebied van de buitenlandse
politiek behaalde, deed een nieuwe golf van angst ontstaan: wijder werd
die bres.
Zo ook bij de Anschluss, maart '38.
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