Na de ‘Anschluss’

Al een maand voor de inlijving van Qostenrijk had de Nederlandse regering
in beginsel tot wijziging van haar vluchtelingenbeleid besloten. Dit was in
eerste instantie zaak van de minister van justitie, mr. C. M. J. F. Goseling,
voorzitter van de Rooms-Katholieke Staatspartij tot hij eind juni ’37 tot het
vierde ministerie-Colijn toetrad. Wat Goseling bij die wijziging bewoog,
weten wij niet; wij nemen aan dat de vertogen van zijn eigen ambtenaren
veel indruk op hem maakten. Trouwens, ook bij de departementen van
economische en van sociale zaken was men van mening dat het aanbeveling
verdiende, het binnenkomen van vluchtelingen te bemoeilijken. In Duitsland
werd de positie der Joden steeds hachelijker: aangenomen moest worden dat
er meer en meer vluchtelingen zouden komen; juist met het oog daarop
besloot de ministerraad op 7 februari 38 dat de minister van justitie ‘con-
crete maatregelen’ zou ontwerpen.!

Vijf weken later kwam de Anschluss.

Er leefden in QOostenrijk ca. 185 oco Joden. Op zaterdag 12 maart wisten
zij dat alle antisemietische maatregelen die in Duitsland getroffen waren,
zich nu ook tot hen zouden uitstrekken. Daar kwam evenwel bij, dat deze
tweede nationaal-socialistische Machtiibernahme met een aanzienlijke mate
van geweldpleging gepaard ging. Vooral in Wenen werden Joden mis-
handeld, kleine stoeten demonstranten trokken met de roep ‘Schlagt die
Juden tot I’ door de straten. Verscheidene Joden pleegden zelfmoord; binnen
enkele weken werden ca. 2000 leden van de joodse bevolkingsgroep ge-
arresteerd, de meesten hunner werden naar het concentratickamp Dachau
gezonden. De z.g. arisering van joodse bedrijven kwam snel op gang.

Het spreekt vanzelf dat duizenden Joden op de kortst mogelijke termijn
Oostenrijk trachtten te verlaten. Dat zich velen naar het verre Nederland
zouden begeven, was niet erg waarschijnlijk — niettemin vroeg het NSB-
Eerste-Kamerlid mr. A. J. van Vessem al de maandag na de Anschiluss (eerder
kon niet) of de regering bereid was om, teneinde ‘herhaling te voorkomen
van ongewenste immigratie als in 1933 na de Duitse systeemverandering
heeft plaats gevonden, hier te lande onverwijld doeltreffende maatregelen
te nemen.” Minister Goseling stelde hem enkele weken later gerust: de
grensbewaking was al versterkt (hiertoe had de ministerraad op 21 maart
besloten?), verscherping van de voorwaarden voor toelating werd overwogen.
Op die verscherping werd vooral ook aangedrongen door de departementale

! Ministerraad, notulen, 7 febr. 1938. % A.v., 21 maart 1938.
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