
NA DE 'REICHSKRISTALLNACHT'

hetzelfde deden Poolse Joden die in het Altreich woonden. Wettelijk was de
Poolse regering niet gerechtigd, Poolse staatsburgers de toegang tot Polen te
ontzeggen; haastig kondigde zij dus, eind maart '38, een nieuwe wet af die
haar de bevoegdheid gaf, staatsbutgers die langer dan vijf jaar in het buiten-
land gewoond hadden, hun nationaliteit te ontnemen; op 6 oktober werd
bepaald dat voortaan geen Pool meer het land binnen zou kunnen komen
zonder een apart visum. Hoe kon Berlijn het vertrek van de Poolse Joden
toch forceren? Heydrich wist raad: eind oktober liet hij de Poolse Joden in
Duitsland bij duizenden oppakken; ze werden in treinen geladen en via de
Poolse grensposten abgeschoben - tot die grens gesloten werd en een situatie
ontstond waarbij duizenden verdrevenen, hoofdzakelijk mannen, zonder
verzorging en aan weer en wind blootgesteld, ronddwaaldenin het niemands-
land tussen de Duitse en de Poolse grensposten. Het kwam tenslotte tot een
accoord waarbij Duitsland een deel van de laatste verdrevenen terugnam
terwijl een ander deel Pools grondgebied betreden kon.

Als protest tegen dit onmenselijk bedrijf schoot op 7 november de
zeventienjarige Herschel Grynszpan, wiens ouders zich onder de zeventien-
duizend slachtoffers van die actie bevonden, in Parijs een lid van de Duitse
ambassade dood; hij had de ambassadeur te spreken gevraagd maar werd
door een van de ambassade-secretarissen ontvangen; deze, Ernst vom Rath,
liet er het leven bij. Grote opwinding aan de top van het Derde Rijk! Hier
moest wraak genomen worden! Twee dagen later, 9 november, gaven de
Nazileiders opdracht tot een reeks van gewelddadigheden tegen het Duitse
Jodendom die, onder welwillend toezicht van de politie, door partij-
formaties georganiseerd en uitgevoerd werden. In de nacht van 9 op IQ no-
vember gingen in heel Duitsland met inbegrip van Oostenrijk en het pas-
ingelijfd Sudetengebied bijna 200 synagogen in vlammen op; bijna 8000

winkels werden gedeeltelijk verwoest, 800 werden bovendien leeggeplun-
derd, alleen al bij de bekendste joodse juwelierszaak in Berlijn werd voor
bijna 2 miljoen Rm. aan sieraden gestolen, alom lag het glas van de spiegel-
ruiten op straat. Vijf-en-dertig Joden werden in die ene nacht, de Reicks-
kristallnacht, vermoord.

Daar bleefhet niet bij. Dertigduizend mannelijke Joden werden gearres-
teerd en in de concentratiekampen Sachsenhausen, Buchenwald en Dachau
opgesloten (de meesten werden na zes weken vrijgelaten maar alleen al in
de twee laatstgenoemde kampen kwamen meer dan 400 Joden om het
leven)." Voorts werd het Duitse Jodendom een boete opgelegd van I mil-
jard Rm.: van elke vermogende Jood werd een vijfde van het vermogen
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