HULP VOOR KINDEREN

nemen: Engeland 10 000, Belgi€ 1000, Frankrijk 600, Zwitserland 300,
Zweden 250. Voor ons land was dit getal, in de bovengenoemde 8000
begrepen, op 1500 bepaald, eind april *39 bleken bijna 1600 toegelaten te zijn !
Meer dan vierduizend gezinnen hadden zich aangemeld om die kinderen op
te nemen, ‘maar vele trokken zich later terug of werden ongeschikt be-
vonden; voor 460 kinderen moesten in juli 39 nog families worden ge-
vonden.’? Tenslotte kwamen de meeste kinderen in tehuizen terecht. Van
belang was daamaast dat het enkele ondernemende vrouwen (wij noemen
vooral mevr. G. Wijsmuller-Meijer, mevr. A. M. Boissevain-van Lennep en
mevr. A. M. le Cosquino de Bussy-van der Lelie, alle drie uit Amsterdam)
lukte, verlof te krijgen, via ons land joodse kinderen uit Duitsland en
Qostenrijk naar Engeland over te brengen, zulks in overleg met de bureaus
van de joodse Reichsvertretung in Berlijn en de joodse Kultusgemeinde in
Wenen. Nog voor dat verlof verkregen was, had mevr. Wijsmuller al
kinderen uit Duitsland binnengebracht. In Wenen drong zij in december ’38
tot Eichmann door, die tegen de actie van deze Nederlandse (‘so rein-
arisch und dann so verriickt'3) geen bezwaar had: het was toen nog officiéle
politiek, de Joden uit Gross-Deutschland tot emigratie te bewegen. Bij het
uvitbreken van de tweede wereldoorlog had mevr. Wijsmuller met anderen
al kinderen voor vier-en-zeventig transporten naar Engeland aangevoerd;
na dat uitbreken zette zij onvermoeibaar haar werk voort, joodse kinderen
opsporend in Duitsland, maar ook elders. Toen bleek dat in Stockholm
enkele honderden kinderen vastzaten die oorspronkelijk uit Wilna afkomstig
waren en die de KLM kosteloos van Riga naar de Zweedse hoofdstad ver-
voerd had, ‘charterde mevr. Wijsmuller zeven vliegtuigen, wist benzine te
verschaffen en zo de kinderen naar Amsterdam over te brengen’, vanwaar
zij naar Engeland overgevlogen werden.t Hoe mevr. Wijsmuller op 14 mei
’40 de nog in Amsterdam verblijvende vluchtelingen-kinderen in veiligheid
wist te brengen, zullen wij in een later deel verhalen.

De eerste kampen

Op één punt, een belangrijk punt, moeten wij naar het regeringsbeleid
terugkeren.
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