
NEDERLAND EN DUITSLAND

Wij zagen dat de regering in november' 38 óók besloten had, de 'nieuwe'
vluchtelingen op te nemen in kampen (die bestonden toen al in België,
Frankrijk, Engeland en Zwitserland); kampen waarvan bouwen inrichting
door het joodse comité gefmancierd moesten worden. Dat Asscher en Cohen
die fmanciering aanvaard hadden, werd hun door anderen die bij het vluchte-
lingenwerk betrokken waren, scherp verweten"; intussen hadden zij hun
toezegging gedaan en het comité bleef haar gestand in de vorm van de al
genoemde, binnen drie dagen bijeengebrachte garantie van f I miljoen. Het
bleek niet gemakkelijk V00r het kamp een goede plaats te vinden. Eerst
dacht men aan de buurt van Elspeet : protesten van de inwoners, van de
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en van de Nederlandse
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer deden naar een andere plaats
omzien en de keus viel tenslotte op Westerbork, dat halverwege Assen en
Coevorden gelegen was, gevaarlijk dicht bij de Duitse grens, bovendien
midden 'in een barre, troosteloze vlakte, wel een van de meest deprimerende
stukken die in ons land te vinden zijn', aldus een rooms-katholiek Twee-
de Kamerlid.ê
Tot oprichting van 'een kamp' besloot de ministerraad medio februari

'39,3 de gelden voor Westerbork (f 1250000, het Comité voor Bijzondere
Joodse Belangen zou dat bedrag in annuïteiten van f 200000 terugbetalen, te
beginnen op I januari '41) werden in april en mei '39 door de Kamers
gevoteerd. Begin oktober '39 kwamen er de eerste vluchtelingen aan: 22.
Het plan was, bijna vijftig woonbarakken te bouwen waar 1800 personen,
II50 'legalen' en 650 'illegalen', gehuisvest konden worden; het aantal
bewoners bedroeg bij de Duitse invasie 750.4Wij komen op hen, wij komen
op Westerbork terug.
Vóór het Westerborkse waren verscheidene andere, kleinere kampen in

gebruik genomen, aanvankelijk uitsluitend voor marmen die illegaal het land
binnengekomen waren maar zich, volgens de voorschriften, bij de politie
gemeld hadden. Een aantal hunner werd op 23 december '38 bij die melding
in Amsterdam, wellicht ook elders, onverhoeds vastgehouden en naar een
schoolgebouw in Reuver (Limburg), naar een exportslagerij in Hoek van
Holland, naar oude marinegebouwen in Hellevoetsluis en naar de toenmaals
beruchte rijkswerkinrichting Veenhuizen in Norg (Drente) overgebracht.
Het ministerie van justitie was hiertoe overgegaan, 'omdat volgens bij haar
ingekomen berichten de vluchtelingen zich met straathandel bezig hielden."

1 S. Flörsheim, 6 juli 1962. 2 P. J. S. Serrarens, aangehaald door Cohen: Zwervend
en dolend, p. 136. S Ministerraad, notulen, I3 febr. I939. 4 Cohen: Zwervend en
dolend, p. 135-37, I41, 319. 5 A.v., p. 127.

542


