
DE EERSTE VLUCHTELINGENKAMPEN

Cohen begaf zich onmiddellijk naar Veenhuizen. 'Toen wij het grote
vertrek waar de uitgewekenen tezamen waren, binnenkwamen, liet de
officier die er het bevel voerde, allen opstaan; wij bogen het hoofd, in dieper
schaamte dan zij." Daags daarna deed hij zijn beklag bij de secretaris-generaal
van justitie, mr. J. R. M. van Angeren; deze was 'al even ontzet als wij ...
Twee dagen daarop waren inderdaad allen naar elders overgebracht ofbeter
gehuisvest."

Cohen bleef, met anderen, ook de overige kampen bezoeken:

'Het somberst, naar mijn herinnering, was de stemming in Hellevoetsluis.
De leider ... liet zich naar mijn indruk aan de bewoners weinig gelegen liggen;
de Zindelijkheid op de kamers, in de keuken en zelfs in het ziekenhuis liet veel
te wensen over. De cantine waar men enige versnapering van zijn zakgeld
(van 40 cent per dag) had kunnen kopen, beoogde winst; hadden niet enkele
inwoners van het stadje zich het lot der vluchtelingen aangetrokken, zo had
vrijwel elke afleiding ontbroken. Alleen onder bewaking mocht men uitgaan ...
Het meest vernederend echter, was voor de geïnterneerden, zelf meest mannen
van beschaving, de houding der bewakers die, omdat de slecht georganiseerde
dienst voor hen te zwaar was, de vluchtelingen onaangenaam bejegenden."

De kampen in Reuver en Hellevoetsluis werden in september '39 Op4
geheven, in Hoek van Holland bevonden zich mei '40 nog 85 bewoners.-

Naast de kampen voor illegale joodse vluchtelingen werden er, nog voor
Westerbork in gebruik genomen werd, ook kampen voor legale ingericht,
hoofdzakelijk in Amsterdam en Rotterdam en wel in quarantainebarakken
en emigrantenhotels van scheepvaartmaatschappijen. Ook kwamen er enkele
kleine kampen voor kinderen-zonder-ouders, georganiseerd door het joodse,
het protestantse en het katholieke vluchtelingencomité alsmede, in Ommen,
door de Quakers. En tenslotte hadden het protestantse en het katholieke
comité verlof gekregen, ook voor hun overige vluchtelingen eigen karnpen
in te richten; kampen waarin zich, het kan niet verbazen, grote spanningen
voordeden, zo groot 'dat volgens een rapport, later uitgebracht aan het
protestantse comité, er moord en doodslag dreigde."

Tot mei' 40 had het katholieke comité in totaal voor 700 vluchtelingen
gezorgd van wie velen doorgereisd waren; in zijn kamp in Sluis (Zeeuws
Vlaanderen) bevonden zich begin '40 ruim 260 personen." In Sluis was
eveneens van herfst '39 af een kamp voor protestants-joodse vluchtelingen
gevestigd, in een Franse jongenskostschool, waarin begin' 40 vluchtelingen
uit enkele kleinere protestantse kampen opgenomen werden die wij hier niet
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