DE POLITIEKE VLUCHTELINGEN

maar dat betekende niet dat de grens hermetisch gesloten werd. De ener-
gieksten (wij noemden al mevr. Wijsmuller) trokken zich van ambtelijke
belemmeringen niet veel aan. Hoeveel vluchtelingen in totaal tussen sep-
tember ’39 en mei '40 nog in ons land aankwamen, weten wij overigens niet.
Wel weten wij dat nog begin ‘40 in minstens één geval een gemengd-
gehuwd echtpaar door het ministerie van justitie uitgeleid werd, ‘daar
hun volgens uit Duitsland ontvangen inlichtingen aldaar geen levensgevaar
zou dreigen’.t En tenslotte, neen: wij weten het niet maar durven toch
wel vermoeden, dat het uitbreken van de oorlog aan vele van de in ons land
opgenomen, nog zo dicht bij Duitsland levende joodse vluchtelingen af en
toe, misschien vaak, het angstig gevoel gaf, in een val te zitten.
Die angst werd bewaarheid.

De politieke viuchtelingen

Komen wij nu tot de tweede groep vluchtelingen, de politieke, dan moet om
te beginnen opgemerkt worden dat wij hun aantal niet precies kennen.
Minister Goseling sprak, zoals wij zagen, in juni ‘38 van 7000, van wie
intussen een deel (welk deel, zei hij niet) ons land weer verlaten had. In elk
gevallag de zaak zo, dat de overheid nict over volledige gegevens beschikte:
lang niet alle politieke viuchtelingen hadden zich bij de Vreemdelingenpolitie
bekend gemaakt; menigeen wist dat hij door de Duitse Sicherheitspolizei
gezocht werd en was er niet zeker van, wat met hem bij aanhouding in
Nederland zou geschieden. Dat hing samen met het beleid der regering die
er op uit was, socialistische en communistische vluchtelingen buiten het land
te houden. Dat werd, voorzover ons bekend, nooit ruiterlijk toegegeven; de
regering sprak liever van het weren van ‘staatsgevaarlijke elementen’ en dat
vond met name in de begintijd toen de illusies over het Derde Rijk het
sterkst waren, hier en daar hartelijke ondersteuning in de pers. Zo wees
De Tijd er in de zomer van ’33 op, ‘dat de in Amsterdam wonende nationaal-
gezinde Duitsers’ (waarmee de nationaal-socialisten bedoeld werden) ‘zich
aan geen enkele ontoelaatbare handeling of activiteit schuldig maken’ (daar
komen wij op terug) —

1 Brief, 28 febr. 1940, van het joods Vluchtelingencomité aan de min. van buitenl.
zaken (Archief minist. van buitenl. zaken, A~185 (9)).



