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"DE HULPCOMITE S

'een net van vertrouwensmannen op dat hem terzijde stond bij het afweren van
de infiltratiepogingen der politie. Niet alleen stuurde de Nederlandse veiligheids-
dienst' agenten in de communistische partij die opgespoord moesten worden -
wat soms zelfs lukte met de hulp van contactpersonen in het overheidsapparaat -,
maar in diverse gevallenwerden communisten die onder de druk van armoede en
werkloosheid wegens kleine diefstallen of steunfraude met de politie in aan-
raking kwamen, bewerkt om informaties te verschaffen ... Goulooze beschikte
ook over de verbindingen die nodig waren om vluchtelingen die in Nederland
met uitwijzing bedreigd werden of anderszins gevaar liepen, over de grens te
brengen naar België, Frankrijk of een ander land. De IRH maakte dergelijke
tochten fmancieel mogelijk." .

En in de tweede plaats moest de hulp aan de politieke vluchtelingen af-
geschermd worden tegen een veel gevaarlijker tegenstander dan de Neder-
landse politie: hun doodsvijand, de Sicherheitspolizei.
Die hulp was een gecompliceerde aangelegenheid. Er werden fouten

gemaakt. Men leerde uit die fouten.
Maakte de man die zich in Nederland als politiek vluchteling kwam

melden, inderdaad aanspraak op die titel, Wie kende hem in Duitsland,
Met wie had hij daar samengewerkt, Dat moest alles nagegaan worden,
hetzij doordat men langs geheime weg informaties in Duitsland inwon,
hetzij doordat men zich met comité's buiten Duitsland in verbinding stelde
die met de betrokkene wellicht ervaring hadden, Was hij vóór zijn vlucht
gearresteerd geweest? Zo ja, waarom was hij dan vrij gekomen, Had hij
misschien zijn vrijheid verkregen door zich bereid te verklaren, zogenaamd
als politiek vluchteling Duitsland te verlaten om dan alle gegevens die hij
kon bemachtigen, aan de Sicherheitspolizei door te geven, Dergelijke als
V-111[ann (Vertrauensmann) optredende pseudo-vluchtelingen kwamen voor.
Het was er de Sicherheitspolizei dan om te doen, te weten te komen wie zich
als vluchtelingen in het buitenland bevonden maar vooral ook, wat voor
relaties die vluchtelingen nog onderhielden met hun partijgenoten en geest-
verwanten die in Duitsland illegaal actief waren. Want het ontging die
Suherheitspolizei niet, dat van het naburige Nederland uit (als uit alle landen
die Duitsland omgaven) een zekere mate van steun gegeven werd aan de,
meest kleine, groepen die het Derde Rijk van binnen uit bestreden.
Beginnen wij dan met de activiteiten in communistische kring.
Onder het in Parijs gevestigde Zentralkomitee van de Kommunistische Partei

Deutschlands werd een apart bestuur voor de actie in West-Duitsland in het

1Wij nemen aan, dat hiermee de Centrale Inlichtingsdienst bedoeld wordt.
• G. Harmsen: Daan Gou/ooze, p. 60-61, 69.
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