NEDERLAND EN DUITSLAND

te Oldenzaal overgenomen; in diezelfde plaats ging Steinhage zomer ’34
definitief wonen. Hij ontmoette er Muckermann; in dat contact werd het
plan geboren, van de Deutsche Post fiir Holland een ander, al blijkens de titel
veel algemener weekblad te maken: Der deutsche Weg. Het eerste nummer
kwam op 12 augustus 1934 uit.!

Aanvankelijk trad Muckermann jegens de Nederlandse autoriteiten als
hoofdredacteur op, maar ‘Duitse pressie op Den Haag bewerkte een verbod
voor Rijksduitsers om aan Der deutsche Weg mede te werken en toen was het
een priester van het aartsbisdom (te Utrecht), pastoor Frans Stokman, destijds
te Oldenzaal, die zich als hoofdredacteur aandiende om de kostbare lading
te dekken.’? Meer dan dekken was het niet: de meeste artikelen werden door
Muckermann en Steinhage geschreven; formeel was die laatste als zetter bij
de firma Verhaag in dienst, in werkelijkheid was hij niet alleen de eind-
redacteur maar ook de ziel van het blad. Muckermann had namelijk velerlei
andere bezigheden: hij redigeerde zijn Katholische Korrespondenz die in Breda
door de zorgen van een nauwe persoonlijke vriend, dr. Hein Hoeben, als
Katholieke Wereldpost in het Nederlands verscheen; hij had tal van inter-
nationale relaties, reisde veelvuldig naar andere landen, eind ’34 naar Italig,
vandaar naar Qostenrijk, toen naar Frankrijk, tenslotte naar Zwitserland— maar
Der deutsche Weg moest al die tijd wekelijks verschijnen en de daaruit voort-
vloeiende, omvangrijke redactionele taken kwamen meer en meer op Stein-
hage te rusten.

In Der deutsche Weg werden, vaak op grond van directe informaties it
Duitsland (Steinhage had vooral in Rijnland en Westfalen tal van ver-
bindingen), het Duitse Neuheidentum en de druk waaraan de kerken onder-
worpen werden, meedogenloos aan de kaak gesteld. De herderlijke brieven
van het Duitse Episcopaat die in Duitsland niet meer gedrukt mochten
worden, verschenen er onverkort in of in lange uittreksels. Menigmaal werd
ook geciteerd uit vertrouwelijke stukken van de NSDAP die aan Steinhage’s
Duitse informanten in handen gevallen waren. Bij elke Volksabstimmung
werd de lezers in Duitsland (het blad werd er aanvankelijk ‘bij pakken
tegelijk’ binnengesmokkeld?, later werd dat moeilijker) aangeraden, met ‘ Nein’
te stemmen. ‘Was deutsch ist’, zo heette het na de Anschluss van Oostenrijk,

‘wird in Zukunft in der Verbannung leben und als Gast bei fremden Vilkern. Es wird
in den Tagen in denen kriegerische Verwicklungen gegen Deutschland heraufziehen,

1C.]J. E. Stuldreher: ‘Enige bijzonderheden over het RK emigratie-tijdschrift Der
deutsche Weg', p. 2-3. 2 H. W. F. Aukes: Kardinaal de Jong, p. 263-64. % A.v.

556



