DE ‘A0 DER NSDAP

dilemma gesteld werd dat wij in het voorafgaande schetsten: enerzijds
moest en wilde zij opkomen voor wat wij de integriteit van de Nederlandse
samenleving zouden kunnen noemen, anderzijds wenste zij de machthebbers
van het Derde Rijk niet tezeer voor het hoofd te stoten; waren die twee over-
wegingen met elkaar in strijd, dan resulteerde een beleid dat onvermijdelijk
door halfslachtigheid gekenmerkt werd.

Wij bedoelen met dat onderwerp de actie van de Duitsers hier te lande die
overtuigd nationaal-socialist waren en, door die overtuiging gedreven, hun
best deden, de groep van hun landgenoten om te vormen tot een politieke
stoottroep in dienst van het Derde Rijk.

De NSDAP had al in de jaren '20 een aantal leden gekregen die in het
buitenland woonachtig waren. Ten tijde van de Machtiibernahme waren het
er ca. 3000 die geadministreerd werden door de Auslandsabteilung der
Reichsleitung der NSDAP: een in Hamburg gevestigd klein bureau dat door
zekere dr. Hans Nieland geleid werd. Nieland werd in ’33 Polizeiprdsident
in Hamburg; zijn adjudant, Ernst Wilhelm Bohle, in Engeland geboren en in
Zuid-Afrika opgegroeid, nam toen de leiding van de Auslandsabteilung over.
Hij was het die als eerste de partijleiding wist te doordringen van de potentiéle
betekenis der organisatie die in de lente van ’33 ca. 160 Ortsgruppen in den
vreemde telde; zij was, schreef Bohle, ‘zweifellos in der Lage, den Stellen der
Reichsparteileitung ungemein wichtiges Material zu liefern.”t

Dat klonk aantrekkelijk. Herfst ’33 werden alle groeperingen van
NSDAP’ers in den vreemde, met uitzondering van die in Oostenrijk,
Danzig en Memel, aan Bohle ondergeschikt gemaakt; maart 34 werd hem
de administratie toevertrouwd van de leden der NSDAP onder de Duitse
zeevarenden en per 1 april ’35 werd zijn bureau, dat tevoren deel was ge-
weest van de Reichsleitung, als zelfstandige Gau van de Nazipartij gereorgani-
seerd, zulks met de titel Auslands-Organisation der NSDAP; men sprak meestal
van ‘de AO’.

‘Het streven der AO’, zo concludeerden wij zestien jaar geleden,

‘was er op gericht, het leven in de Duitse kolonies in het buitenland in nationaal-
socialistische geest te vormen of te hervormen. De Reichsauslandsdeutschen
moesten gesloten achter de Fiihrer staan. Een groot deel van haar werk bestond
dan ook uit scholing en propaganda. De in den vreemde wonende Rijksduitsers
vormden tezamen een Gau, en alle partij-instellingen die binnen het territoriale
verband van een gewone Duitse Gau werkzaam waren, kwamen ook in de AO

1 Brief, 4 april 1933, van E. W. Bohle aan Schmeer, functionaris van de Reichs-
parteileitung te Miinchen (Neur.-doc. NG-5557).
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