
'-,.

GEZANT ZECH VON BURKERSRODA

Al die geheime arbeid droeg, van de Nederlandse regering uit gezien, een
ontoelaatbaar karakter: daarom werd zij ook geheim gehouden. Het heeft
echter enkele jaren geduurd voor onze autoriteiten er de bewijzen van in
handen vielen.
In ons land woonden in 1930 ruim 100000 Rijksduitsers, ca. IS 000

daarvan in Zuid-Limburg waar een deel in de mijnen werkte.' In de loop
van de jaren '30 daalde dat aantal: velen keerden in verband met de uit-
breiding van de Duitse productie naar hun Heimat terug; joodse en andere
vluchtelingen niet meegerekend, was het aantal Rijksduitsers in mei '40
tot ruim 52000 gedaald." De AO heeft in ons land nooit meer leden gehad
dan ca. 3000.3 Daar waren dan ook nog papieren leden onder; in het alge-
meen krijgt men trouwens uit de bewaard gebleven gegevens de indruk dat
talrijke van de in ons land gevestigde Rijksduitsers niet blaakten van geest-
drift voor het Derde Rijk: velen hunner hadden zich in vèrgaande mate aan
het Nederlands milieu aangepast en voorzover zij in handel en bedrijf
werkzaam waren, was hun behoefte gering om, zelfs als zij Parteigenosse
waren, door demonstratief optreden in conflict te komen met het Neder-
lands milieu. Toen in januari' 38 bij de geboorte van prinses Beatrix door de
leider van de als Reichsdeutsche Gemeinschajt gecamoufleerde Landesgruppe
Niederlande van de AO, dr. Otto Butting, gelast werd dat alle Rijksduitsers
de hakenkruisvlag zouden uitsteken, waren het niet veel meer dan 600 die die
lastgeving opvolgden, ca. 350 in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam,
ca. 220 in Zuid-Limburg: Butting had ze kennelijk laten tellen."
Wij spraken van camouflage. Hoe die tot stand kwam, valt nu te verhalen.
Wij gaan enkele jaren terug.
Bohle's voorganger, Nieland, was, voorzover wij weten, de eerste voor-

aanstaande NSDAP'er die in ons land kwam ageren. In januari '32 sprak hij
in Amsterdam voor 70, in Den Haag voor 250 toehoorders; in die laatste
stad (waar Nieland, zo klaagde hij, tijdens zijn toespraak voortdurend door
enkele 'liberale Stänker' geïnterrumpeerd werd'') bevond zich ook de Duitse
gezant, Julius Graf Zech von Burkersroda, onder zijn publiek. Graf Zech
was begin '28 gezant in Den Haag geworden. -Hij was getrouwd met
een dochter van von Bethmann Hollweg, Duitslands kanselier bij het
uitbreken van de eerstewereldoorlog. Nieland nodigde hij voor de lunch uit
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