MINISTER GOSELING GRIJPT IN

geen aantekeningen maakte, het hielp niets. Echtgenote Dénges verklaarde dat
zij beangst was voor de gevolgen en verklaarde aan mij, dat haar man tegenover
mij beter had kunnen zwijgen.)’

‘Waaraan de rechercheur nog toevoegde:

‘Mijn persoonlijke mening is dat de Nederlandse politie niet voldoende
politiek geschoold is en dat zij er soms geen idee van heeft wat zich soms in voor
haar onschuldige vergaderingen afspeelt. Van Duitse zijde voelt men dat er geen
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lijn ligt in de genomen maatregelen en men profiteert daarvan door te zeggen:
“Waarom wel te Rotterdam en niet te Heerlen?’ ™

Via de procureut-generaal te Den Bosch belandde dit rapport bij minister
van Schaik, via de minister bij al zijn ambtgenoten. Het lokte geen daad-
werkelijke reacties uit. Integendeel: op 20 oktober 36 besloot de minister—
raad, het denkbeeld van nieuwe uitzettingen kennelijk verwerpend, zich te
beperken tot nieuwe besprekingen met de Duitse regering over de positie van
de Reichsdeutsche Gemeinschaft. Tot die besprekingen kwam het niet® en de
RDG bleef wat zij geweest was: feitelijk onderdeel van de AQ. Het was de
leider van de AO, Bohle, die in april 37 de Duitse consul in Rotterdam,
Windecker, belastte ‘mit der kommissarischen Leitung der Reichsdeutschen
Gemeinschaft in den Niederlanden und ihn damit’ (men lette op dat woord!)
‘zum kommissarischen Vertreter der Partei in Holland’ maakte.3 Zech werd
ingelicht. Wat hij dacht van dit bedrog, gepleegd jegens de regering bij
welke hij geaccrediteerd was, weten wij niet.

Waarlijk: het werd tijd dat men in Nederland uit de dommel ontwaakte!
Welnu, in juli ’37, bij de vorming van het vierde ministerie-Colijn, droeg
van Schaik de portefeuille van justitie aan Goseling over en deze was er de
man niet naar om dadeloos te blijven. Een reeks maatregelen volgde.
Spoedig werd besloten, spionage effectiever tegen te gaan: de rijksrecherche
werd uitgebreid, een Rijksidentificatiedienst opgericht. Voorts kreeg de politie
opdracht, kartotheken aan te leggen van dic vreemdelingen welke men bij
atkondiging van de staat van beleg zou kunnen interneren. In Rotterdam
werden daartoe, op aanwijzing van de chef van de Vreemdelingendienst,

‘door een brigadier van die dienst, op wiens stilzwijgendheid men kon rekenen, in
de stille avonduren de namen van alle vreemdelingen op naar de nationaliteit
gekleurde kaarten geplaatst. Daarnaast werden van alle vreemdelingen wijks-

1 Rapport, 6 okt. 1936, van de hoofdagent-rechercheur J. A. Hassing aan de com-
missaris van politie te Heerlen, L. Offermans. Bijlage bij Ministerraad-1936,
agendastuk 502. 2 Brief, 8 maart 1938, van de min. van buitenl. zaken (afd. jurid.
zaken, no. 6321) aan de min. van justitie (Ministerraad-1938, agendastuk 102).
8 Brief, 17 april 1937, van E. W. Bohle aan gezant Zech (FO/SD, D 536381).
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