KOMST VAN DR. BUTTING

te beroepen) en die mededeling hoefde niet meer in te houden dan dat ‘Herr
Dr. Butting’ als verbindingsman zou optreden tussen het gezantschap

‘und den in den Niederlanden bestchenden drtlichen Reichsdeutschen Gemeinschaften . . .
Er ist ausserdem mit der Bearbeitung simtlicher die Reichsdeutschen Gemeinschaften
und die deutschen Kolonien betreffenden Fragen bei der Deutschen Gesandtschaft
beauftragt.

Dat laatste was wel een ‘efwas farblose Fassung’, maar hierin werd toch,
meende Bohle, ‘in vorsichtiger Art zum Ausdruck gebracht, dass Parteigenosse
Dr. Butting weitgehendere Aufgaben als die eines blossen Verbindungsmannes
iibernehmen soll.”

Inderdaad: ze strekten verder, die Aufgaben! Het eerste wat Parteigenosse
dr. Butting deed, was een geheime postverbinding organiseren tussen zijn
bureau in Den Haag en de centrale van de AO in Berlijn. Het gebruik dat hij
daar van ging maken, kwam mede op het terrein van de spionage te liggen.
Dat is evenwel een aspect van de Duits-Nederlandse betrekkingen dat wij,
bij de beschrijving van de voorbereiding van het Duitse offensief, eerst in ons
volgend deel willen behandelen.

Dat de machinaties van de Reichsdeutsche Gemeinschaft, hoeveel daar ook
van verborgen bleef, in de loop der jaren bij de Nederlandse overheid en
met name bij justitie en politie zekere geprikkeldheid en achterdocht op-
gewekt hadden, sprak vanzelf. Het was wel waar, dat slechts een minderheid
van de in ons land levende Duitsers van positieve aanhankelijkheid aan het
nationaal-socialisme blijk gaf, maar die omstandigheid kwam in wat van het
Duitse verenigingsleven tot de buitenwereld doordrong, niet tot uiting.
Precies omgekeerd: alle Duitse verenigingen en alle Duitse bladen die hier
te lande verschenen, waren gelijkgeschakeld. Zij waren manifestaties ge-
worden van het Derde Rijk en zo was het wel onvermijdelijk dat de publieke
opinie (opgeschrikt, telkens weer, door berichten in de pers over de uit-
wijzing van Duitsers of door discussies in het parlement over de positie van
de Duitse verenigingen) er meer en meer vagelijk toe ging neigen, alle
Duitsers met Hitler te identificeren en ook diegenen die als vreedzame gasten
in ons midden leefden, te zien als leden of mogelijke leden van een gevaarlijke
nationaal-socialistische samenzwering, cen ‘Vijfde Colonne’; die term was
herfst "36 in de Spaanse burgeroorlog geboren, toen een der rebellerende
generaals in een radiotoespraak dreigend op de operaties van vier tegen
Madrid oprukkende militaire colonnes gewezen had, daaraan toevoegend
dat de aanval op het regeringscentrum geopend zou worden door een vijfde

1 Brief, 22 juni 1937, van E. W. Bohle aan gezant Zech (FO/SD, D s536410-11).
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