
NEDERLAND EN DUITSLAND

colonne die zich al in de Spaanse hoofdstad bevond. 'De toevallige combi-
natie 'vijfde colonne' werd tot het begrip 'Vijfde Colonne' verheven. Het
was als had men er op zitten wachten."
wel te verstaan: voor de publieke opinie als geheel gold, dat van een

acute of heftige angst voor Duitsland niet gesproken kon worden. Eerder
was het zo, dat wat men sinds' 33 omtrent de gebeurtenissen in Duitsland en
het optreden van Duitse nationaal-socialisten in ons land vernomen had, bij
menigeen gevoelens van afschuw en ook wel van beduchtheid had doen
ontstaan; gevoelens evenwel, die (en dat gold zeker voor die beduchtheid)
als regel diep in het bewustzijn wegzakten of zelfs geheel verdrongen
werden - om eerst in de meidagen van' 40 met onweerstaanbare kracht naar
boven te komen en dan ook aanleiding te geven tot verschijnselen van
paniek. Men kan Iller moeilijk over generaliseren. Duitsland dat een totali-
taire staat geworden was, dat politieke tegenstanders bij duizenden opsloot,
dat de kerken in het nauw dreef, dat de Joden vervolgde, dat Franco steunde
en dat koortsachtig herbewapende, was in elk geval reeds in '36 bij velen in
ons land (daargelaten ill hoeverre men zichzelf bedreigd achtte) weerzin
gaan wekken.

Onvermijdelijk was het dan ook, dat die velen op de 8ste september van
dat jaar met gemengde gevoelens kennis namen van het heel Nederland
verrassend bericht dat kroonprinses Juliana zich verloofd had met een Duitse
prins. En bij die gebeurtenis moeten wij thans ook daarom stil staan omdat
verloving en huwelijk van het kroonprinselijk paar aanleiding werden tot
incidenten die een helder licht wierpen op de instelling van talrijke Neder-
landers jegens het staatsverband .waaruit prins Bernhard afkomstig was.

Prins Bernhard

Enkele malen al hebben wij in ons relaas koningin Wilhelmina genoemd; ja,
wij begonnen het met de beschrijving van het merkwaardig beraad dat op
haar initiatief, midden in een ernstige parlementaire crisis, op 7 juli '39 ten
paleize Noordeinde plaats vond. In onze geschiedenis van het koninkrijk UI
de tweede wereldoorlog wordt koningin Wilhelmina een van de hoofd-
figuren, Hoofdfiguur was zij met name in de Londense regeringsperiode,
maar al eerder, en vooral van het moment af dat de tweede wereldoorlog

1L. de Jong: De Duitse Vijfde Colonne in de tweede wereldoorlog, p. 5.
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