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uitbrak, gingen van haar, uiteraard steeds onder verantwoordelijkheid van 
de ministers, belangrijke impulsen uit (enkele vroegere voorbeelden zullen 
nog ter sprake komen) die ten aanzien van onze militaire verdediging van be
tekenis waren. Dat zal uit het relaas in ons volgend deel duidelijk blijken. 
Vandaar dat het ons aanbevelenswaardig lijkt, het vele dat van haar persoon 
en beleid van haar troonsbestijging in 1898 af te vertellen valt (te vertellen, 
steeds met de blik gericht op hetgeen in de oorlog geschiedde) tot dat 
volgend deel uit te stellen. Het heeft zin, dàn ook in te gaan op de vraag wat 
het koningschap en wat de Koningin persoonlijk voor het Nederlandse volk 
betekende vóór zij werd wat zij vijf jaar lang in Engeland zou blijven: een 
balling - maar die zich met alle vezelen van haar dominerende persoonlijk
heid verbonden voelde met de lijdende en worstelende volkeren van haar 
koninkrijk. Bij haar moeder en haar echtgenoot zullen wij dan niet lang 
behoeven stil te staan: koningin-moeder Emma en prins Hendrik stierven 
beiden in 1934, ruim vijf jaar vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog. 
En ook haar enige dochter, prinses Juliana, zal in het relaas dat de volgende 
delen ontvouwen zullen, slechts een bescheiden plaats innemen. Dat relaas is 
er immers in de eerste plaats een van politieke en militaire gebeurtenissen; 
noch met de ene, noch met de andere had de prinses veel te maken. Na haar 
overtocht naar Engeland en later vandaar naar Canada was haar rol in hoofd
zaak die van toegewijde moeder van twee, straks drie dochters. In de staats
zaken werd zij niet gemoeid: koningin Wilhelmina beschouwde het koning
schap als een exclusieve verantwoordelijkheid die op haar strikt persoonlijk 
drukte en in deze visie was geen plaats voor het verstrekken van staathmdige 
informatie aan leden van haar familie, laat staan voor het inwinnen van hmI 
opinies. 

Ten aanzien van prins Bernhard ligt de zaak anders. Hij had in de Lon
dense jaren nauw contact met de Koningin. Over de lopende regeringszaken 
gaf zij hem nooit inlichtingen, maar 'geleidelijk aan werden mij later wel 
eens dingen verteld, nadat ze gebeurd waren. Daarbij was een overweging 
van de Koningin dat ik, als haar iets zou overkomen, bepaalde dingen voor 
haar dochter zou weten. Geraadpleegd werd ik nooit ... Van mijn kant 
vertelde ik de Koningin alles wat ik vernam', aldus de Prins.1 Hem werden, 
veelal op haar initiatief, belangrijke taken door het kabinet toevertrouwd: 
hij werd verbindingsofficier met de Engelse strijdkrachten, in september' 44 
in het bevrijde zuiden zelfs bevelhebber van alle Nederlandse strijdkrachten 
in Geallieerd verband, hetgeen het commando over de benoorden de 
rivieren opererende Binnenlandse Strijdkrachten insloot; en tenslotte mag 

1 Prins Bernhard, 12 okt. 1957. 
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