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niet onvermeld blijven dat de prins bij tijd en wijle veel bemoeienis had met
de geheime verbindingen met bezet gebied.

Zijn rol in de oorlogsjaren zou rechtvaardigen dat wij ook op hem eerst
terugkwamen wanneer ons relaas zo ver gevorderd is. Ware hij van andere
dan Duitse afkomstgeweest, dan zouden wij dat zeker gedaan hebben. De
omstandigheid evenwel, dat juist uit die afkomst en juist in die vooroorlogse
periode kenmerkende moeilijkheden voortvloeiden, maakt het wenselijk,
thans op zijn persoon en levensloop in te gaan.

*

Op 29 juni 19II was Bernhard Leopold Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl
Gottfried Peter, graaf von Biesterfeld, noble seigneur en graaf von Schwalen-
berg en Sternberg, in [ena geboren. Zijn vader, graaf Bernhard von Lippe-
Biesterfeld, was de jongere broer van graaf Leopold von Lippe-Biesterfeld
die in 1904 als vorst Leopold IV de troon besteeg van het kleine vorstendom
Lippe dat in Westfalen gelegen was, ruim rooo vierkante kilometer groot
was en in die tijd een kleine ISO 000 inwoners telde. Lippe kende verscheidene
grafelijke huizen. Zij hadden zich in de zeventiende eeuw oflater van elkaar
afgesplitst en hun leden lagen ten aanzien van de opvolging in Lippe aan het
einde van de negentiende eeuw met elkaar overhoop. De vader van Leopold
en Bernhard, graaf Ernst (prins Bernhards grootvader dus aan vaderszijde)
had eerst in 1897 na lange processen zijn aanspraken als regent erkend ge-
kregen. Ernst zowel als zijn oudste zoon Leopold waren geduchte autocraten
die er beiden van uitgingen dat men kinderen klein moest houden. Toen
Ernsts zoon Bernhard zijn eerste reis naar Frankrijk mocht maken, werd,
terwijl de familie zeer gefortuneerd was, zijn toelage zo klein gehouden,
'dat er maar één glas bier in de week van af kon';' Leopold die drie zonen
had, dreef de strenge discipline zo ver dat hij, toen zijn oudste zoon een keer
op school doubleerde, aan het schoolhoofd voorschreef dat de beide anderen
ook zouden blijven zitten. De verhouding tussen deze Leopold en zijn
jongere broer Bernhard, prins Bernhards vadèr, was gespannen" - misschien
was dat een van de redenen waarom deze laatste in zijn jonge jaren Duitsland
menigmaal de rug toekeerde. Vaak nam hij deel aan expedities en jacht-
partijen in Afrika, aan het eind van de negentiende eeuw vocht hij er onder
de Engelsen bij hun veldtocht in de Soedan. In 1907, vijf-en-dertig jaar oud,

1 Prins Bernhard, 6 april 1956. 2 A.v.


