
PRINS BERNHARDS JEUGD

kwam hij in conflict met keizer Wilhelm de Tweede. Bij de disputen inzake
de opvolging had de keizer, zwager van de prins von Schaumburg-Lippe,
zich tegen het huis Lippe-Biesterfeld gekeerd; tijdens een parade gaf hij
blijk van zijn onverzwakt ongenoegen door, terwijl graaf Bernhard aan het
hoofd van een eskadron huzaren kwam aandraven, demonstratiefhet hoofd
af te wenden. Nog diezelfde dag nam de graaf ontslag als officier. Twee
jaar later huwde hij met Armgard, barones von Sierstorpfl-Cramm. Hun
werden, in 'II en '14, twee zonen geboren: Bernhard en Aschwin, die beiden
krachtens besluit van hun oom Leopold in 1916 de titel en naam kregen van
Prinz zur Lippe-Biesterfeld. De opvoeding van de twee jongens op een groot
landgoed dicht bij de Poolse grens was ruim en vrij van chauvinisme: hun
ouders hadden veel Poolse vrienden. Bernhard en Aschwin kregen een
nurse van Engels-Chinese afkomst, Engels leerden ze eerder spreken dan
Duits.' -

Natuurlijk viel ook over hun jeugd de schaduw van de eerste wereld-
oorlog. Graaf Bernhard was weer in dienst gegaan; drie jaar lang nam hij
als majoor, maar zonder tractement en 'voortdurend in een hoek gezet",
deel aan de strijd aan het westelijk front, in '17 stortte hij ineen. Een jaar
later, in '18, verloren na Duitslands nederlaag en de vlucht van de Keizer,
alle Duitse vorsten hun staatkundige rechten: oom Leopold moest afstand
doen van de troon van Lippe. In zijn broer bleef dit gebeuren nawrokken
'als het grootste onrecht en als dwang'.3 De leden van de van hun positie en
macht beroofde, ook financieel gekortwiekte Duitse vorstenhuizen hadden
in het algemeen weinig sympathie voor de republiek van Weimar.

Prins Bernhard (wij zullen nu maar deze benaming blijven gebruiken)
bezocht na een periode van huisonderwijs eerst een gymnasium in een stadje
bij de Poolse grens, van' 26 af (hij was toen vijftien) het Arndt-gymnasium
te Berlijn; 'hij werkte net hard genoeg om over te gaan'." In '29 deed hij
eindexamen. Daarop volgden zes jaar waarin de prins af en toe colleges in
de rechten volgde aan drie universiteiten: Lausanne, München en Berlijn.
Bij tijd en wijle werden de bloemetjes behoorlijk buitengezet: de fuiven die
Bernhard en Aschwin in Berlijn waar zij in een privé-woning drie kamers
gehuurd hadden, samen gaven, 'deden het oude stenen huis op zijn grond-
vesten trillen'. 5 Aschwin werd overtuigd nationaal-socialist en bleef dat tot
de conflicten waartoe het huwelijk van zijn broer aanleiding gaf. Bernhard
wist niet recht wat hij van de Nazi's denken moest. Vertrouwen in de Duitse
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