VERLOVING MET DE KROONPRINSES

geboren Amerikaanse, Allene Tew, en had in haar tweede huwelijk een
miljonairsfortuin meegebracht. Zij vooral was dol op haar levenslustige neef.
Hij was vlot en snel van begrip. Hij had daarnaast, dat erkende hij later zelf,
een neiging tot lichtzinnige roekeloosheid en ‘een zeker argeloos vertrouwen
in de menselijke natuur™ - eigenschappen die een jongeman eerder meer
dan minder aantrekkelijk maken. Een Griibler was hij bepaald niet. Hij had
geen behoefte, lang over dingen na te denken. Ook zijn culturele belang-
stelling was beperkt. Zijn charme berustte in de eerste plaats op een zekere
jongensachtige, impulsieve zuiverheid en die charme bleef, toen hij in
februari ’36, voor de wintersport vertoevend in het Beierse Garmisch-
Partenkirchen, de bijna twee jaar oudere Nederlandse kroonprinses ont-
moette, niet zonder effect. Die ontmoeting was gedeeltelijk toeval geweest,
gedeeltelijk niet. Toeval voorzover de Prins zonder enig opzet zijnerzijds
ten huize van de Belgische gezant te Parijs nogal eens diens Nederlandse
collega, jhr. dr. J. Loudon ontmoet had die van de wintersportplannen van
de Prins vernam; geen toeval voorzover Loudon hem op verzoek van de
Koningin deed weten dat zijn bezoek (zij zou met prinses Juliana in de buurt
van Garmisch verblijven) haar en haar dochter welkom zou zijn.

De prins was in de jaren "29 tot '33 enkele keren in Nederland bij familie-
leden en vrienden op bezoek geweest. Veel indrukken hadden die bezoeken
niet bij hem achtergelaten.? Nu kwam hij terug, meer dan eens, maar steeds
onopvallend en in totaal andere verhoudingen. Koningin Wilhelmina was
zich bewust dat zijn Duitse afkomst, gezien de in ons land heersende stem-
ming, zekere weerstanden zou wekken; zij had, zoals prins Hendrik enkele
jaren tevoren herhaaldelijk (‘wiederholt’) aan graaf Zech meegedeeld had,
‘aus einer gewissen Ablehnung Deutschlands heraus’, het liever gezien, ‘wenn
ihre Tochter einen nicht-deutschen Prinzen heiratete’®; zij had evenwel geen
behoefte, het evident geluk van haar enig kind in de weg te staan; eerder
zag zij het als haar taak, samen met de ministers (die het huwelijk van
de kroonprinses en de toekenning van een eigen jaarinkomen voor de
prins aan de goedkeuring van de Staten-Generaal moesten onderwerpen)
het jonge paar dusdanig bij het Nederlandse volk te introduceren dat een
minimum aan politicke spanningen zou ontstaan. Persoonlijk leidde zij,
9 september 36, daags na het officiéle bericht van de verloving, ‘het van
blijdschap stralend verloofd paar’, aldus haar woorden, voor de radio in;
de verloving, zei zij, was er ‘een die uitsluitend berust op beiderzijdse ge-
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