HUWELIJK VAN PRINS BERNHARD EN PRINSES JULIANA

smakeloos voorbeeld van chauvinisme gold; bij voorkeur weerklonk, om
de prins te eren, de muziek van ‘Lippe-Detmold, eine wunderschéne Stadt’, dat
bij menige Nederlander de indruk wekte, een soort volkslied te zijn van het
kleine vorstendom, terwijl het in werkelijkheid een afgezaagd soldaten-
deuntje was. ‘Nach einem Augenblick der Bestiirzung dariiber, dass die Wahl
der Prinzessin auf einen deurschen Prinzen gefallen ist, wurde sofort mit allen
Mitteln versucht, diese Tatsache zu negieren’ - zo luidde het geirriteerd be-
klag dat de persattaché van de Duitse legatie, K. O. Faber, overtuigd
nationaal-socialist, al een week na de verlovingsaankondiging bij het Reichs-
propagandaministerium indiende.* Naarmate de huwelijksplechtigheid die met
allerlei offici€le gebeurlijkheden gepaard zou gaan, naderbij kwam, zou het
intussen moeilijker worden, alleen maar de familie- of schijnbare familie-
symbolen te gebruiken waaraan Faber zich zo ergerde. Niet als enige. In
oktober, bij het bezoek van de Koningin, prinses Juliana en prins Bernhard
aan Rotterdam, viel het consul Windecker bepaald op, dat de prins bij het
teruggroeten als regel zijn linkerhand gebruikte, hetgeen de consul mét
andere Duitsers, niet zonder ergernis, als bewijs zag, dat de prins ‘peinlichst
vermeiden wollte, seine dankenden Handbewegungen mit dem nationalsozialis-
tischen Gruss verwechselt zu sehen.’®

Eind oktober besloot de ministerraad, wetsontwerpen tot naturalisatie
van prins Bernhard en tot goedkeuring van het huwelijk van de kroon-
prinses aan de Staten-Generaal voor te leggen®; zonder beraadslaging en
zonder stemming werden zij goedgekeurd*: de bij sommige fracties be-
staande reserves hield men dus binnenskamers — een resultaat waar Koningin
en ministerraad alleszins mee ingenomen mochten zijn. Prins Bernhard
bracht op 17 november Hitler een afscheidsbezoek; de ontvangst was ‘zeer
koel’.® Voor het gehele onderhoud was slechts tien minuten uvitgetrokken.®

Nederlander geworden, werd de prins begin december benoemd tot
luitenant-ter-zee der eerste klasse van de Koninklijke Marine en tot kapitein
bij de Koninklijke Landmacht. Twee dagen voor Kerstmis zwoer hij op het
Haagse Malieveld ‘trouw aan de Koningin, gehoorzaamheid aan de wetten
en onderwerping aan de krijgstucht. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.’
Een Nationaal Comité bood als huwelijksgeschenk een prinselijk jacht aan
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