NEDERLAND EN DUITSLAND

(dat werd de ‘Piet Hein’) alsmede fondsen voor de verbouwing en inrichting
van het paleis Soestdijk als prinselijke woning; het paleis was twee-en-een-
halve eeuw eerder door koning-stadhouder Willem III gebouwd en in 1815
aan de kroonprins, opperbevelhebber der Nederlandse troepen in de Slag byj
Waterloo (de latere koning Willem II), ten geschenke gegeven. Meer en
meer kwam het nationale leven in het teken der feestelijkheden te staan.
Oude gebruiken werden niet vergeten: alle gevangenen kregen cen deel
van hun straf kwijtgescholden, waarbij nog speciaal bepaald en bekend-
gemaakt werd dat de muiters van ‘De Zeven Provincién’, voorzover nog
opgesloten, vrijgelaten zouden worden — en de huwelijksplechtigheid vond
dan eindelijk, onder grote belangstelling, op 7 januari ’37 in Den Haag plaats.

“Wat de toekomst u brengen zal, niemand kan het u zeggen’, aldus
burgemeester S. J. R. de Monchy bij het sluiten van het burgerlijk huwelijk,
niet bevroedend dat het jonge paar dat voor hem zat, drie jaar, vier maanden
en vijf dagen later uit datzelfde Den Haag de wijk zou moeten nemen naar
Engeland. ‘En waar elk huis het nodig heeft, te leven onder open hemel,

zal uw huis’, zo sprak de hofprediker, prof. dr. H. Th. Obbink in de Grote
Kerk,

‘dat nodig hebben in dubbele mate: uw hoge plaats temidden van het Neder-
landse volk, uw meer dan gewone verantwoordelijkheid tegenover elkander en
tegenover ons vaderland en daarmee tegenover God stelt u tot plicht, met grote
wijsheid te handelen in uw persoonlijk ¢n in uw openbaar leven. Het Neder-
landse volk wil hoog tegen u opzien, met eerbiedige liefde — tegen u beiden,
zoals wij het tot nu toe deden tegenover onze beminde prinses. Wij willen in u
beiden zien ons voorbeeld in trouw, in eenvoud, in plichtsbetrachting, in Gods-
vertrouwen’ —

hooggestemde, zware verplichtingen opleggende taal dit alles, uitgesproken
in de residentie en zetel der regering, bewogen gevolgd in ongetelde ge-
zinnen waar men om de radio geschaard zat, deel hebbend aan wat als een
groots moment gevoeld werd in de geschiedenis van dynastie en vaderland.
Op de avond van diezelfde dag voerde prins Bernhard, Prins der Neder-
landen nu en lid van de Raad van State, zijn jonge bruid mee op huwelijks-
reis.

Zij hadden een periode achter de rug die, bij alle vreugde, hun beiden,
maar vooral de prins, achter de schermen de nodige spanning had bezorgd!

Op 19 december was het in Den Haag begonnen: cen Duits staatsburger
had aan zijn huis de Nederlandse vlag en een hakenkruisvlag uitgehangen.
Spoedig verzamelde zich een grote menigte die riep dat de hakenkruisvlag
moest verdwijnen. De man weigerde. Zijn huis werd toen met stenen be-
kogeld en de gehate vlag werd met een lange stok omlaag gehaald; een
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